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Slnt Marcelllnus
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“Samen onderweg in de voetsporen van Jezus”

Bornerbroek St. Stephanus Rijssen : H. Dionysius

Enter : St. Antonius Abt Hellendoorn : St. Sebastianus

Wierden : St. Jan de Doper Nijverdal : St. Antonius van Padua
Vroomshoop : St. Willibrord




Bereikbaarheid pastoraal team:

Voor dringende pastorale hulp: 06- 57 42 90 99
De noodtelefoon is dagelijks bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur.

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

J.M. Meneses Santiago, Pastoor

pastoor.meneses@sintmarcellinus.nl (Op maandag vrij)
Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547- 381386,

zie onderstaande bereikbaarheid

M.J. (Marc) Brinkhuis, Diaken
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Tel: 06 - 33 75 60 89 (Op maandag vrij)

M.L. Sleegers (Maroesjka), Pastoraal werker
m.sleegers@sintmarcellinus.nl
Tel. 06 - 83 22 95 37 (Op vrijdag vrij)

V.J.W. Bulthuis Pastor
vbulthuis@heiligelebuinus.nl
Tel: 06 - 38 76 06 01 (Op maandag vrij)

Vertrouwenspersoon binnen onze parochie
Mevrouw C.H.M. (Karin) Veneklaas-Rouweler
Mail: vertrouwenspersoon@sintmarcellinus.nl

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:
Astrid Hergers - Huiskes en Monique ten Heggeler - Stege

Tel: 0547-381386. secretariaat@sintmarcellinus.nl
(Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur)

Website: www.sintmarcellinus.nl
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Liturgische agenda

Vieringen in de H. Antonius Abt Kerk

Zaterdag 2 november Eucharistie 10:30 uur
Allerzielenviering

Voorganger Pastor Bulthuis

Lector Werkgroep

Koor Dameskoor en Themakoor

Kosters Joke Homan, tel. 06-10024646
Nettie Antonissen, tel. 0547-384046

Gebedsintenties Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat,

Hennie en Leidy Roetgerink - Lammertink,
Johan Wegdam, Jo Morsink, Riny te Wierik,
Bernard Wilmink en Marie Wilmink-Hegeman,
Ouders Jan Averdijk en Jo Averdijk - Essink,
Ben Asbroek, Rieki Westerik - Dreijerink,
Annie van Otten - Kerkhof, Alphons Nijhuis,
Ouders Kuipers - Morsink en Broer,
Jaargedachtenis Henk Spekenbrink,

Ouders Pierik - Temmink en Sinie en Hermien,
Gerard Jannink, Maria Ezendam - a.d. Stegge,
Truus Eekers - ten Berge, Harrie Kamphuis,
Ouders ten Berge - Wolf, Johan Homan,
Overleden familie Homan en Brok,

Johan Schrooten, Eddy Rutgers,

Dinie Takkenberg - Slaghekke en overleden
ouders Slaghekke - Otten, Henk Kamphuis,
Joop en Riek Klein Schaarsberg - ten Berge,
Ouders Hodes - Otten en overleden familie,
Marinus Oude Wolbers en ouders Oude
Wolbers, Elly Grouve - ten Berge, ouders
Grouve - Braamhaar en Benny Grouve,

Albert en Edwin Effink, Bertus Otten en
overleden familie Otten - Meuleman, Henk
Lammertink en overl. fam. Lammertink - Slag,
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Zondag 9 november

Voorganger
Lector
Acoliet
Kosters

Gebedsintenties

Zaterdag 15 november
Voorganger

Lector

Acoliet

Koor

Kosters

Gebedstintenties

Herman en familie Wolters, Ouders
Lammertink — Lammertink en overl. fam.,
Ouders Pots - Rutjes en overleden familie,
Hennie Brok en overl. fam. Brok - Waalen,
Overl. fam. Willem aan de Stegge en Wilmink
en ter Pelle, Uit dankbaarheid, Voor
roepingen in pastoraat voor Priesters,
Diakens, pastoraalwerkers en vrijwilligers,
Ouders Homan - Spekenbrink en André
Homan, Overleden fam. Tiehuis - Timmerman

Woord- en Communieviering  10:30 uur
Schoenendoosactie

Pastoraalwerkster M. Sleegers

A. aan de Stegge

N. Antonissen

Jo Lammertink, tel. 06-48218838

Els Prinsen, tel. 06-36278830

Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat,
Hennie en Leidy Roetgerink - Lammertink,
Johan Wegdam, Willy Ekkerink,
Jaargedachtenis Gerrit Slag

Woord- en Communieviering  19:00 uur
Werkgroep

Jokoenda

G. Kosters

Jokoenda

Harrie Boomkamp, tel. 06-20300467

Ada Spoelder, tel. 06-12108841

Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat,
Hennie en Leidy Roetgerink - Lammertink,
Johan Wegdam, Ouders Kuipers - Jannink,
Engelina Jannink, Engelina Jannink - Wolters,
Gerard Kuipers en Richard van het Reve
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Zondag 23 november
Voorganger

Lector

Koor

Kosters

Gebedsintenties

Zondag 30 november

Voorganger
Lector
Acoliet
Kosters

Gebedsintenties

Woord- en Communieviering  10:00 uur
Werkgroep

T. van Otten

Herenkoor

Joke Homan, tel. 06-10024646

Nettie Antonissen, tel. 0547-384046

Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat,
Hennie en Leidy Roetgerink — Lammertink,
Johan Wegdam, Albert en Edwin Effink,

Uit dankbaarheid, Annie Schreijer - Tenhagen,
Overleden ouders en familieleden, Uit
dankbaarheid t.g.v. 60-jarig huwelijk en
overleden fam. ten Berge - Westendorp,

Joop en Riek Klein Schaarsberg - ten Berge, uit
dankbaarheid en ouders Pots - Hodes en fam.

Woord- en Communieviering  10:00 uur
Sinterklaasviering/ 1° zondag van Advent
Pastoraalwerkster M. Sleegers
Werkgroep

H. Boomkamp

Jo Lammertink, tel. 06-48218838

Els Prinsen, tel. 06-36278830

Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat,
Hennie en Leidy Roetgerink — Lammertink,
Annie Schreijer - Tenhagen, oma van Saar,
Johan Wegdam

Vieringen in het Trefpunt

Woensdag 12 november
Voorganger

Ontmoetingsviering 10:30 uur
Werkgroep

Vieringen in het Reggedal

Geen viering in deze maand i.v.m. verbouwing binnen Het Reggedal.
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Mededelingen Lief en Leed

Dopen

Als u een kind wilt laten dopen neem dan contact op met het secretariaat
tel. 0547-381290 of stuur een email naar ons secretariaat:
(secretariaat@anthoniusabtenter.nl).

Beide ouders worden verwacht op de voorbereidingsbijeenkomst.

Er zijn op dit moment geen doopdata bekend.

Verhuisd
O Henk en Leida Mulder
Van Julianastraat 7, 7468 BS Enter naar Reggedal 23, 7468 BX Enter

0 Gerda Lammertink - aan de Stegge
Van Antoniushof 15, 7468 GL Enter naar Reggedal 23 A217, 7468 BX Enter

Wij wensen jullie veel woonplezier in de nieuwe omgeving.

We gedenken...
T Alle overleden van onze parochie. Dat ze rust mogen hebben bij u God.
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Vanuit het pastoraal team

Drie filmavonden over hoop

In het kader van het Jaar van de Hoop houdt de werkgroep bezinning en
verdieping drie filmavonden. U kunt kijken naar drie films die verband houden
met het thema hoop.

‘The Quiet Girl’ (Colm Bairéad, 2022)

De stille tienjarige Cait wordt thuis emotioneel verwaarloosd. Ze wordt bij het
kinderloze echtpaar Seén en Eibhlin ondergebracht, dat zich liefdevol over haar
ontfermt. Ze komt erachter dat zij een droevig geheim met zich meedragen.
Plaats: Het Trefpunt, Dorpsstraat 127 Enter

Datum: donderdag 27 november (aanvang 19.30 uur)

‘A Beautiful Day in the Neighbourhood’ (Marielle Heller, 2019)

Fred Rogers (1928-2003) presenteerde ruim dertig jaar een TV-programma
waarin hij met kinderen over sociaal-maatschappelijke thema’s praatte.
Een cynische journalist die hem hierover moet interviewen, wordt geraakt
door zijn mensenliefde.

Plaats: Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2 in Deventer

Datum: : donderdag 4 december ( (aanvang 19.30 uur)

‘Joyeux Noél’ (Christian Carion, 2005)

Waargebeurd verhaal, zich afspelend aan het front in de winter van 1914.

De Eerste Wereldoorlog woedt en beéindigt talloze levens. Dan leggen elkaar
bevechtende soldaten onverwachts de wapens neer en vieren samen kerstmis.
Plaats: pastorie H. Kruisheffing, Kerkstraat 8 in Raalte

Datum: donderdag 18 december (aanvang 19.30 uur)

Pastor Victor Bulthuis leidt elke film in.
Na afloop praten we na over onze kijkervaringen. De toegang is gratis.
Wel is het fijn als u zich opgeeft, i.v.m. de koffie en de thee.

Dat kan via het mailadres verdieping@ parochieheiligkruis.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met
pastor Victor Bulthuis: 06 —387 60 601.
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Heiligen — mijn geloofsfamilie

Vroeger had ik niet zoveel met heiligen. Jezus was al meer dan genoeg. Ik kom
dan ook uit een kerk uit de zestiger jaren met amper een heiligenbeeld. Later
kwam ik in katholieke kerken met een overvloed aan beelden, ramen en afbeel-
dingen van heiligen. Ik raakte in hen geinteresseerd, ging over ze lezen. Af en
toe praatte ik zelfs tegen ze. Sommigen zijn een beetje familie geworden, met
anderen heb ik niet zoveel, maar even goeie vrienden, zeg maar.

Heiligen laten voor mij op hun plaats en in hun tijd iets van Jezus zien. Ik denk
daarbij aan het raadselachtige regels waarmee het Johannesevangelie eindigt:
“Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschre-
ven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die
dan geschreven moesten worden. ”(Johannes 21,25). Ik denk dat iedere heilige
met zijn leven een bladzijde toevoegt aan wat Jezus in en door hen voor ons
doet. Een heilige is iemand die als gelovige op een bijzondere wijze rechtscha-
pen en voorbeeldig geleefd heeft. Verder zijn heiligen volop mens met nukken
en zelfs zondig gedrag, maar toch weten ze in hun levenswandel bovengemid-
deld Jezus zichtbaar te maken. Je hebt natuurlijk heiligen en Heiligen. Principi-
eel is iedere gedoopte een heilige. Gedoopt worden betekent apart gezet wor-
den, bij God gezet worden. Gods Geest helpt om als gedoopte leerling van
Jezus te zijn en steeds weer te worden. In de Rooms-katholieke traditie — maar
niet alleen daar —is er onder die grote gemeenschap van heiligen een groep die
het predicaat Heilige krijgt.

Persoonlijk zie ik de heiligen als deel van mijn gelovige familie. Ze zijn voor-
beeld, soms spreek ik met ze, vraag om voor mij of anderen te bidden, ik groet
ze soms als ik hun beeltenis zie. Voor mij doet het niet af van Jezus, maar vor-
men ze de grote kring rondom Hem. Met veel heiligen heb ik niet veel, maar
sommigen hebben een speciaal plekje in mijn gelovig hart. [k noem er zeven en
zeg erbij waarom deze heiligen mij raken. Daarbij zal ik niet hun leven weerge-
ven — daarvoor ontbreekt mij hier die ruimte — maar de geinteresseerde vindt
meer informatie op het internet via Wikipedia of www.heiligen.net.

Benedictus van Nursia (480-550) wordt gezien als de grondlegger van het wes-
terse monnikendom (bijvoorbeeld de Benedictijnen). Hij heeft de beroemde
Regel van Benedictus geschreven. Als oblaat van een benedictijnenklooster heb
ik me veel met deze regel beziggehouden. Steeds meer trof mij zijn zoektocht
naar de juiste maat. Niet te lauw, niet te streng. En natuurlijk zijn beroemde
drieslag: ora, labora et lege. Op de weg van Jezus gaat het steeds weer om bid-
den, werken en de geestelijke lezing.

T T
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Bernadette Soubirous (1844-1879) zag als tiener Maria in het Pyreneeénstadje
Lourdes. Ik bewonder haar om haar authenticiteit en eenvoud. In Lourdes heb
ik de waarde ontdekt van heilige plaatsen. Overigens is ze niet heilig verklaard
vanwege de verschijningen, maar hoe die verschijningen haar hebben gebracht
tot een leven van gebed en naastenliefde als kloosterling.

Franciscus van Assisi (1182-1226) liet in zijn tijd Jezus revolutionair nieuw zien.
Armoede, eenvoud, gebed, respect voor al wat leeft tekenen zijn leven.

Hij werd zo één met Christus dat hij in zijn lichaam de kruiswonden van zijn
Heer ontving.

Lebuinus (gestorven 773) en Marcellinus (gestorven 762). Veel weten we niet
over hen. Het waren een Engelse monnik met het vurige verlangen in den
vreemde Christus te verkondigen. Samen waren ze de eerste geloofsverkondi-
gers in onze streken. Marcellinus bleef meer in Twente, Salland en Drente. Le-
buinus heeft ook een reis tot ver in het Duitse Saksenland gemaakt. Bijna iedere
ochtend groet ik hen in de schrijn met zijn relikwieén (gebeente) in de Broeder-
kerk in Deventer en bidt met hen voor onze Kerk, parochies geloofsgemeen-
schappen meer dan 1250 jaar later.

Oscar Romero (1917-1980). Als tiener was ik gefascineerd door politiek en kerk
in Midden-Amerika. Steeds vaker kwam de Salvadoraanse bisschop Romero in
het nieuws. Hij kwam uit de rijke bovenlaag van het land, maar na zijn bis-
schopshenoeming nam hij het steeds vaker op voor de arme en vaak onder-
drukte arme bevolking. Hij werd hun spreekbuis. Tot hij tijdens het opdragen
van de Mis doodgeschoten werd. Hij was en is mijn held. Durf ik mijn mond
open te doen als het erop aan komt? Heilige Oscar, bid dan voor mij!

Theresia van Lisieux (1873-1897). Van supervrome, bijna kwezelige 19e eeuwse
Franse non tot geloofsheld. Ik kende de zoete plaatjes en beelden met rozen
van deze Karmelietes. Tot ik in mijn studietijd haar dagboeken ging lezen en
een vrouw ontdekte die worstelde met haar geloof. Jarenlang voelde ze Gods
liefde niet en was daarmee een voorloper van onze vaak godvergeten tijd. En
toch geloven! De rozen waren een antwoord op haar volharding.

Titus Brandsma (1881-1942) durfde in de nazitijd te getuigen tegen de ideologie
van de Nazi’s. Het leidde tot zijn arrestatie en uiteindelijk zijn dood in het kamp
Dachau. Ook daar — met de dood voor ogen — bleef hij een man van gebed en
liefdevolle aandacht voor zijn medegevangenen. Heilige Titus, bid voor ons, dat
we onze blijven verzetten tegen alle vormen van discriminatie.

Diaken Marc Brinkhuis
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HIJ MAAKT ALLES NIEUW!

De herfst is begonnen. We zien hoe de natuur
verandert: bladeren kleuren, dagen worden korter,

er komt een nieuwe sfeer in de lucht.

Ook voor ons als parochie begint er een nieuw seizoen.
Precies op 21 september heb ik afscheid genomen van
mijn vorige parochie en richt ik mij nu,

met hoop en vreugde, op mijn nieuweparochies hier in
deze mooie regio.

Het woord "nieuw" spreekt mij erg aan. Hoezo nieuw? Als kerk bestaan wij toch
al eeuwen? Als parochie hebben we een lange geschiedenis, geworteld in
generaties gelovigen. En toch: telkens weer is er iets nieuws. Want ons geloof
tilt ons uit boven de tijd. God geeft ons steeds weer kansen om opnieuw te
beginnen, om te groeien, om verder te gaan. In de Bijbel lezen we: "Hij maakt
alles nieuw." De natuur, de mens, de kerk, onze gemeenschappen en processen
- alles staat onder het teken van die voortdurende verandering en vernieuwing.

Toen ik bijna 25 jaar geleden als jonge man van 17 mijn ouderlijk huis in
Latijns-Amerika verliet om naar het seminarie te gaan, ontdekte ik dat de weg
van het geloof altijd een avontuur is. Onze plannen zijn niet altijd Gods
plannen, en zijn wegen zijn vaak ondoorgrondelijk. Maar juist daarin schuilt de
vreugde: God verrast ons telkens opnieuw. En nu verrast Hij mij met een
nieuwe missie, een nieuwe taak: samen bij jullie, voor jullie en met jullie.

De omgeving van Deventer, Raalte, Rijssen en de om liggende dorpen maakt
meteen indruk op mij. De lJssel die rustig door het landschap stroomt, de
velden die veranderen met de seizoenen, de ruimte en de nuchterheid en de
moed van de mensen - het maakt mij dankbaar dat ik hier mag zijn .

Het doet mij denken aan de trouw van God, die als een rivier steeds door ons
leven blijft stromen.

In mijn Latijns-Amerikaanse bloed stromen ritme, muziek en enthousiasme.
Maar mijn inburgering mijn liefde voor Nederland hebben mij ook iets van
nuchterheid en bedachtzaamheid gegeven. En dat kan een mooie combinatie
zijn. |k kijk ernaar uit om met jullie kennis te maken, samen op weg te gaan en
ons geloof met vreugde te beleven.
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Natuurlijk zullen we onderweg ook moeilijkheden tegenkomen.
Maar ik ben ervan overtuigd dat we die niet moeten zien als blokkades, maar
als uitdagingen die ons sterker maken. Ze hoeven ons niet te ontmoedigen,
maar kunnen ons juist motiveren om samen te zoeken naar oplossingen.
Waar een wil is, is een weg!

Na zoveel jaren van inzet van jullie voormalige pastoor, met zijn markante

karakter en gulle glimlach, mag ik deze t aak overnemen. Ik doe dat met liefde,

met toewijding en met vertrouwen. Ik mag nu alvast zeggen: "lk doe mijn best
en God doet de rest!" Op Hem mogen we volledig vertrouwen.

Ik verheug mij erop jullie spoedig te ontmoeten. Samen bouwen wij verder aan

een levendige geloofsgemeenschap, gedragen door hoop, geloof en liefde.
Tot binnenkort!

Pastoor Mauricio Meneses
Bisschoppelijk vicaris-vicariaat Deventer

UITNODIGING

Per 1 oktober 2025 is pastoor M. Meneses Santiago door kardinaal Eijk
benoemd tot pastoor van de Sint Marcellinus parochie, de parochie Heilig
Kruis, de Lebuinus parochie en tot bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat

Deventer. Graag nodigen de besturen van deze drie parochies

en kardinaal Eijk u uit om bij de installatieviering aanwezig te zijn van

pastoor en bisschoppelijk vicaris M. Meneses Santiago.

Deze viering vindt plaats op zaterdag 8 november om 19.00 uur in de
Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte.

Na afloop van de viering is er gelegenheid
tot ontmoeting en kennismaking.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht en de besturen van de parochies
Sint Marcellinus, Heilig Kruis en Lebuinus.
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Liturgisch agenda november

Bornerbroek

Allerzielen zondag 2 november 19.00 uur
Gebedsviering, M. Sleegers p.w.

St. Jan Lateranen zondag 9 november 09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep

33e zondag door het jaar zondag 16 november 09.30 uur
Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w.

Christus Koning zaterdag 22 november 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor M. Meneses

le zondag van de Advent zondag 30 november 09.30 uur

Woord- en Communieviering, werkgroep

Enter

Allerzielen zondag 2 november 10.30 uur
Eucharistieviering, pastor V. Bulthuis, Dameskoor en Themakoor

St. Jan Lateranen zondag 9 november 10.30 uur
Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w.

33e zondag door het jaar zaterdag 15 november 19.00 uur
Woord- en Communieviering, werkgroep, Jokoenda

Christus Koning zondag 23 november 09.00 uur
Woord- en Communieviering, werkgroep, Herenkoor

le zondag van de Advent zondag 30 november 10.00 uur

Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w.

Wierden

Allerheiligen zaterdag 1 november 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor M. Meneses en diaken M. Brinkhuis, St. Caeciliak.
Allerzielen zondag 2 november 19.00 uur
Gebedsviering, werkgroep, St. Janskoor

St. Jan Lateranen zondag 9 november 10.00 uur
Woord- en Communieviering, werkgroep

33e zondag door het jaar zaterdag 15 november 19.00 uur
Woord- en Communieviering, diaken M. Brinkhuis, St. Caeciliakoor

Christus Koning zondag 23 november 09.30 uur
Woord- en Communieviering, werkgroep, St .Caeciliakoor

le zondag van de Advent zaterdag 29 november 19.00 uur

EE
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Rijssen

Allerzielen zondag 2 november 18.30 uur
Gebedsviering, pastor V. Bulthuis, Gemengd koor

St. Jan Lateranen zondag 9 november 09.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w., Dameskoor

33e zondag door het jaar zondag 16 november 09.00 uur
Eucharistieviering, pastor J. Verweij, BlesSing

Christus Koning zondag 23 november 09.00 uur
Eucharistieviering, pastoor M. Meneses, Gemengd koor

le zondag van de Advent zondag 30 november 09.00 uur

Eucharistieviering, pastor V. Bulthuis, Samenzang

Hellendoorn

Allerzielen zondag 2 november 19.00 uur
Gebedsviering, werkgroep, Pajoko

St. Jan Lateranen zondag 9 november 09.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder p.w., Cantoren

33e zondag door het jaar zaterdag 15 november 19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w., Sebastianuskoor

Christus Koning zondag 23 november 10.00 uur
Eucharistieviering, pastor J. Weldam, Sebastianuskoor

le zondag van de Advent zaterdag 29 november 19.00 uur

Woord- en Communieviering, werkgroep, Pajoko

Nijverdal

Allerzielen zondag 2 november 10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w., Antonius van Paduakoor
33e zondag door het jaar zondag 16 november 10.00 uur
Eucharistieviering, pastor J. Weldam, Quo Vadis

Christus Koning zaterdag 22 november 19.00 uur
Woord- en Communieviering, werkgroep, Antonius van Paduakoor

le zondag van de Advent zondag 30 november 10.30 uur

Eucharistieviering, pastor V. Bulthuis, Samenzang

Geerdijk
Allerheiligen zaterdag 1 november 19.00 uur
Gebedsviering, werkgroep
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Allerzielen zondag 2 november 19.00 uur
Gebedsviering, werkgroep, Revival en leden Dames- en Herenkoor

le zondag van de Advent zaterdag 29 november 19.00 uur
Gebedsviering, diaken M. Brinkhuis, Dames- en Herenkoor

Bedevaart naar Lourdes 2026

Beste parochianen,

De reis naar Lourdes in mei was een groot succes, een geweldige reis, waar
mensen weer kracht op hebben gedaan en het als een zeer mooie belevenis
hebben ervaren. Ook in 2026 willen we weer een bedevaart organiseren naar
Lourdes. Wij gaan mee met de Bisschopsreis van het Aartsbisdom

We zullen van 25 april tot en met 2 mei gaan en reizen dan per TREIN.
Dit is dus een 8 daagse reis i.p.v. 6 daags zoals we met het vliegtuig
gewend waren

Hoe verloopt die reis?

We worden s’ morgensvroeg opgehaald met een bus en reizen daarmee door
naar Tourcoing in Noord-Frankrijk aan de grens met Belgié. Daar stappen we op
de superesnelle trein, de TGV, en komen aan het eind van dezelfde middag,
begin van de avond aan in Lourdes.

Deze reis is dus uitermate geschikt voor mensen de niet willen of durven te
vliegen!! De organisatie en begeleiding ligt net als voorheen in handen van
Wierden en Enter. De hotelleidster van deze reis is als vanouds Judith Horstink
uit Enter en de codrdinator van de reis is Henny Wermers uit Wierden.

De deelnemers die zich hebben aangemeld, kijken reikhalzend uit ....

Heeft u interesse in deze bedevaartreis meldt u dan aan bij onderstaande,
plaatselijke contactpersonen Indien mogelijk graag voor 15 januari.

LET OP!! OP DINDSDAG 16 DECEMBER IS ER EEN INFORMATIEAVOND
IN HET TREFPUNT IN ENTER, Dorpsstraat 127 7468 CJ Enter
AANVANG 19:00 UUR

Rijssen: Helene Huiskes 06-40599486
Bornerbroek: Diny Haarhuis 06-51110197
Enter: Judith Horstink 06-22977220
Wierden: Henny Wermers 06-25543758

Monique Veldhuis 06-29347027

De Schakel jrg. 64 15 november 2025




De pen

De pen is aan mij doorgegeven door Gerard Braamhaar.

Mijn naam is Herma Kamphuis en ik ben 61 jaar oud. Getrouwd met Erwin
Kamphuis en we hebben samen 3 kinderen en 3 kleinkinderen. In het
dagelijks leven werk ik samen met mijn zus, ik doe de inkoop en de styling van
de shops en mijn zus doet de rest. Af en toe draai ik ook een dienstje mee in
de shop van de tankstations. Ergleuk om dit samen met mijn zus te doen.
Verder pas ik 2 dagen op de kleinkinderen en zorg dat thuis alles draait.
Verder zet ik mij in al vrijwilligster in de kerk. Ik help op het secretariaat en in
het trefpunt, help met de kindervieringen en rouw vieringen. Nu de
avondwakes, afscheidsvieringen en uitvaarten behoorlijk afnemen is dat een
stuk minder geworden. Wat ik overigens heel erg jammer vind. We kunnen
samen zulke mooie fijne herinneringen maken. Ik hoop nog lang te mogen
helpen in de kerk en geef de pen door aan Susan Lammertink.

Herma Kamphuis

Allerzielen 2 november

De allerzielenviering van dit jaar, zal anders dan andere jaren, plaatsvinden in
de ochtend. Om half 11 is er een Eucharistie en Pastor Bulthuis zal hierin
voorgaan, samen met de werkgroep. Zowel het Dameskoor als het
Themakoor zullen de liederen verzorgen tijdens deze viering. Na de viering
zullen we gezamenlijk lopen naar de R.K. kerkhof aan de Disselsweg. Hier het
monument voor de stilgeboren kinderen worden onthuld. Jokoenda zal hier
de liederen verzorgen. Na deze plechtigheid bent u allen van harte
uitgenodigd voor een kop koffie in het Trefpunt.

Let wel: er is in de avond GEEN viering in de kerk.

Werkgroep avondwake
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Monument stilgeboren kind

Op zondag 2 november zal er na afloop van de Allerzielen viering een
monument worden onthuld ter nagedachtenis aan de ongedoopte,
stilgeboren, kinderen op het R.K kerkhof aan de Disselsweg in Enter.
Deze kinderen werden zonder toestemming van ouders, anoniem en in
ongewijde aarde begraven.
Wat een leed heeft dit veroorzaakt bij de ouders, anoniem en gedwongen
vergeten van hun ongedoopt gestorven kindje.
Af en toe kwamen we in gesprek met ouders die dit overkomen is.
Dit heeft ons erg geraakt.
We hebben een verzoek ingediend bij de veiling van de Enterse Haringparty,
om in aanmerking te komen voor een bijdrage van een monument voor de
stilgeboren kinderen. Met dank aan de organisatie is het ons gelukt de door
ons gekoesterde wens in vervulling te laten gaan en de ouders een plek te
geven om hun kindje te gedenken.
De in Nijverdal wonende kunstenares Lidwien Rouweler heeft een ontroerend
en alles zeggend beeld voor ons ontworpen. Moederhanden omvatten het
stilgeboren kindje.
Het monument wordt op 2 november onthuld en blijft 1 week te bewonderen
op het kerkhof, daarna moet het voor een verdere behandeling betreffende
het bronzen, terug naar Lidwien. Wat enkele weken in beslag neemt.
De tekst op het monument luidt:
GELIEFD EN GEBORGEN
IN DE PALM VAN GODS HAND.
De Locatieraad nodigt U uit bij de onthulling van het monument aanwezig te
zijn.

Locatieraad

Bennie Ezendam
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Schoenendoosactie

. In het weekend van 9 november
wordt in heel Enter weer de
Schoenendoosactie georganiseerd.
Voor deze actie kan iedereen (jong
en oud) weer een schoenendoos
¢ versiering en vullen met
A& I’ schoolspullen, speelgoed en
‘@ : i ; v hygiéneproducten. Dit zorgt dan voor

= L - = SR een fantastisch cadeau dat
uitgedeeld wordt aan kinderen in Oost-Europa en Afrika.
In de kerken en op de scholen zijn de folders te verkrijgen.
De verzendkosten zijn ook dit jaar weer 5,-. Deze kunt u overmaken of in een
envelop aan de buitenkant van doos onder het elastiek doen.
Graag niet de envelop vastplakken of in de doos doen.
Als u meer informatie over de actie wilt of kleurplaten en filmpjes wilt kijken
dan is het mogelijk op www.schoendoosactie.nl.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw medewerking. We hopen weer op
een geslaagde en gezegende actie!

Interkerkelijke Commissie Enter

Kerstconcert Pearl Jozefzoon

Beleef een hartverwarmende kerstavond met Pearl Jozefzoon en haar
gospelkoor Total Praise! Bekend van tv-programma’s als Zing! en Nederland
Zingt brengen Pearl en haar koor, samen met professionele muzikanten, een
avond vol muziek, samenzang en gospel. Geniet van een feestelijke mix van
bekende worshipsongs, swingende black gospel zoals Oh Happy Day en Joyful
Joyful, en prachtige close harmony. Alles nodigt uit om lekker mee te zingen
en soms zelfs mee te swingen.
Tussen de nummers door deelt Pearl persoonlijke verhalen en bijzondere
anekdotes van haarzelf en koorleden. Hierdoor krijgt deze avond niet alleen
energie en feestvreugde, maar ook warmte en een intieme sfeer.
Dit concert is op zaterdag 13 december 2025 om 20:00 in de H. Dionysiuskerk
te Rijssen. Rozengaarde 51. De kerk is vanaf 19:00 open.
De kaarten kosten 25,95 en zijn te koop via: pcderozengaard.nl.

PC de Rozengaard Rijssen
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Toekomstvisie rondom kerkgebouw

Nu het definitief is dat de nieuwe school aan de Bornerbroekseweg komt,
komt de locatie van de oude Mariaschool vrij voor herontwikkeling. Dat heeft
ook gevolgen voor hoe de omgeving rondom onze gebouwen eruit komt te
zien. Daar willen we toch zelf ook een beetje zicht op hebben, omdat bij de
herontwikkeling ook gronden, die eigendom zijn van de kerk, erbij betrokken
zullen worden. In dat kader zijn er gesprekken gevoerd met B en W van de
gemeente Wierden, vergezeld door de verantwoordelijke ambtenaren, met
woningcorporatie Reggewoon, projectontwikkelaars en politiek
geinteresseerde partijen.

Het eerste wat concreet in dat kader gaat gebeuren is dat aan de kant van het
grote parkeerterrein voor de Albert Hein, het grote hekwerk en alle groen
gaat verdwijnen. Dat betekent dat er vanaf het parkeerterrein vrij uitzicht op
de kerk komt. Daarover is uitgebreid contact geweest met de gemeente en de
stichting Enterse Dagen. Deze laatste wil volgend jaar het hele parkeerterrein
gebruiken voor de feeststent en de toiletten, biertank etc. opslaan op onze
gronden. In dat kader geven zij een royale bijdrage om het grote hekwerk en
het groen te laten verdwijnen. De gemeente heeft toegezegd het groen op
haar kosten te laten verwijderen. Dit is de eerste aanzet tot ontwikkeling van
het hele gebeuren rond om de kerk en vrijgekomen school. Tot zover bent u
weer op de hoogte.

Gerard Braamhaar
Voorzitter Locatieraad

Sinterklaasviering

Op 30 November wordt er weer een sinterklaasviering gehouden in onze
kerk. Deze viering zal volledig in teken staan van Sinterklaas met mooie
toepasselijke liederen en teksten. P.W. Maroesjka Sleegers zal de viering
leiden samen met de werkgroep voor de kindervieringen. ledereen is van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Werkgroep kindervieringen
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Allerheiligen (1 november)
RK K'D.Snl Op Allerheiligen vieren we feest voor alle heiligen.
De heiligen zijn alle mensen die bij God in de hemel zijn.
Een heilige wordt ook wel ‘Sint’ genoemd.

Kan jij wat heiligen opnoemen?

Hoeveel heiligen ken jij bij naam? Misschien heb jij wel een (doop) naam
van een heilige? In de kerk kennen we veel heiligen bij naam, maar er zijn
ook heel veel onbekende heiligen. Er zijn veel heiligen in de hemel;
zoveel dat niemand ze kan tellen. Ze komen van de hele wereld (uit alle
rassen en stammen en volken en talen). Ze staan voor de troon van God.
Ze dragen witte kleren. En ze hebben palmtakken in hun handen.
(Openbaringen 7, 9-14)

Voorbeeld en voorspraak

Jezus is ons grote voorbeeld. Maar we kunnen ook naar de heiligen kijken
en ze als voorbeeld nemen. Wij kunnen proberen om ze een beetje na te
doen. We mogen heiligen ook om hulp (voorspraak) vragen zodat wij zelf
ook heilig worden.

Het is heel eenvoudia om een heilige om hulp Bk dzrihetinen

te vragen (om voorspraak te vragen).
Stel Je wilt hulp vragen aan Sint Franciscus.
Je bidt dan dit korfe 3ebed: ‘H. Franciscus
bidt voor ons!'

En als je veel hulp nodig hebt, kan J'e cokallel B e inE vind e
heiligen om hulp vragen, dan zegt je gewoon:
‘Alle " heiligen vanh God bidt voor ons!' Dat ma
je zeker bidden op | november, dat is het ) v
Leest van alle heiligen. verschilende heiligen

knu+se|werkjee
en kleurpla+en von

RK Kids.nl is afhankelik van donaties.

Eﬁ;’fﬁ:ﬁ;ﬁ@ U kunt RK Kids.hl steunen door een donatie over te
S mak.en & NLO4 INGB 0003 8898 42

g%ﬂg A tnv. IHGo (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

E"?E‘.E; ¥ Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties

is alleen toegestaan voor abonnementhouders:
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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Gods Volk
Wij zijn op aarde en de heiligen in de hemel. Toch horen we
bij elkaar. We zijn samen 1 familie, 1 Kerk, 1 volk van God.

ledereen kan heilig worden

Het belangrijkste doel in ons leven is om naar de hemel te gaan,
naar God. We kunnen heilig worden als we proberen om het
goede te doen, als we proberen te doen wat God van ons
vraagt. Dit hoeven geen spectaculair grote dingen te zijn, alle
kleine goede
dingen helpen:
God maakt die
kleine dingen
groot (denk maar
aan het mosterd-
zaadje).

.nl/MdM | lllustraties: Crafty Little Blessings
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Laat je kennen!

Help onze administratie. Geef uw verhuizing door d.m.v. deze strook

Stuur die op naar:

Secretariaat H. Antonius Abt, Dorpsstraat 123, 7468 CJ Enter

of stop hem in de brievenbus van de pastorie!

Naam/Voornaam:

Geb. datum:

Gezinsleden:

Naam/voornaam lid 1:
Geboortedatum:

Naam/voornaam lid 2:
Geboortedatum:

Naam/voornaam lid 3:
Geboortedatum:

Naam/voornaam lid 4:
Geboortedatum:

De kopij en gebedsintenties voor de schakel van
december dienen voor
20 november 2025
op het secretariaat te zijn!
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GELOOFSGEMEENSCHAP H. ANTONIUS ABT ENTER

Contactgegevens:
Uitvaartcoordinator: Ellen Spoelder 06-11013168
Secretariaat:
Adres: Dorpsstraat 123, 7468 CJ Enter
Telefoon: 0547-381290
E-Mail: secretariaat@antoniusabtenter.nl
Openingstijden: maandag: 14.00 uur - 16.00 uur

dinsdag en woensdag: 9.30 uur - 11.30 uur
Buiten deze tijden is het secretariaat gesloten

Gebedsintenties: Inleveren of aanvragen tijdens
bovenvermelde openingsuren of per brief
tot uiterlijk donderdagavond 18:00

Coordinatie kosters: 06-40383573
Bezoekgroep: 0547-382796
Koren:  Dameskoor: 06-11013168

Jokoenda: 0547-382697

Themakoor: 06-45825981

Herenkoor: 06-20621014
Trefpunt: trefpuntenter.wordpress.com
Liturgische invulling: Ellen Spoelder 06-11013168
Vrijwilligersberaad: Martin Stijnenbosch 06 51274355
Locatieraad: Gerard Braamhaar 06 10702308

gbraamhaar55@gmail.com

Secretaris/Penningmeester: Frank Marinus via 0547-381290
Actie Kerkbalans: Harry Wissink via 0547-381290
Gebouwen enz: Bennie Ezendam 06-55346224
Techniek (schermen/geluid): Gerhard Kosters via 0547-381290
Bankrekeningen ‘hoofdrekening’: NL67 RABO 0114 3008 36

‘actie kerkbalans’:  NL29 RABO 0114 3005 50

Wist u dat uw gehele bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor de belastingdienst
aftrekbaar kan zijn?

Vraag bij het centraal secretariaat van de St. Marcellinusparochie om een
overeenkomst waarin u een toezegging doet voor een periode van viff jaar.

Of uw bijdrage nu klein of groter is, het is voor u in alle gevallen fiscaal
aantrekkelijk en voor de parochie een belangrijke toezegging!
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