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Algemene

Secretariaat:

Tiny van de Maat

Rozengaarde 53, 7461 DA Rijssen
0548- 5124 56
secretariaat@dionysiusrijssen.nl
Openingstijden: Maandag- woensdag-
vrijdagmorgen 9.30 uur - 11.30 uur.

Misintenties en mededelingen voor
de liturgische agenda, worden in Dib
geplaatst wanneer ze bij het secreta-
riaat zijn ingeleverd voor 11.30 uur op
de maandag waarop ook kopij aange-
leverd moet worden. (Zie achterblad.)

Locatieraad:

Voorzitter: Dhr. J. Nijhof
voorzitter@dionysiusrijssen.nl
0548-52 2019

Secretaris: Mevr. E. Brok
0548-52 07 56

Penningmeester:
Mevr. Y. van het Reve
06- 51259760

Bankrek.nr: NL56 RABO 0145 4009 80
t.n.v. Geloofsgemeenschap Dionysius
Rijssen.

RISN Nummer (belastingnummer):
822697385 van Rooms Katholiek
Kerkgenootschap Nederland

Uitvaartcoordinator:
Deze is bereikbaar op: 06- 26 73 04 72

informatie

Voor dringende pastorale hulp
tussen 09.00 uur en 21.00 uur:
06- 57 429099

Voor alle overige vragen kunt u
rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, pastoor
cornelissen@aartsbisdom.nl
Telefonisch bereikbaar via het
parochiesecretariaat 0547- 38 13 86

(Op maandag vrij)

M.J. (Marc) Brinkhuis, diaken
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
06-33756089 (Op maandag vrij)

M.L. Sleegers (Maroesjka), pastoraal
werker
m.sleegers@sintmarcellinus.nl
06- 83 22 9537 (Op vrijdag vrij)

V.J.W. Bulthuis, pastor
vbulthuis@heiligelebuinus.nl
06-38 76 06 01 (Op maandag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint
Marcellinusparochie:
ma t/m don van 8.30 uur tot 12.30 uur
0547-38 13 86
Astrid Hergers - Huiskes
Monique ten Heggeler - Stege
secretariaat@sintmarcellinus.nl

www.sintmarcellinus.nl

———semx——
Belangrijke mededelingen

Voor alle betalingen:

NL56 RABO 0145 4009 80

Wanneer u wilt bijdragen aan
een collecte kunt u die gift ook op
dit nummer overmaken.
Penningmeester Locatieraad
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C.H.M. (Karin) Veneklaas-Rouweler
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Dionysius in beeld
Vieringen
Donderdag 1 mei

Rozenkransgebed 19.00 uur in de pastorie
——

Zondag 4 mei

Eucharistieviering Voorganger pastoor R. Cornelissen

9.00 uur Samenzang

Gebedsintenties Acoliet Henry

Wilmer Fock en echtgenoot H. Braamkamp. Henricus J. Weitjens. Mia Dirks-
Oberndorff. Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Dreijerink-Kok en
zoon Willy. Overleden ouders Hodes-Geuzendam. Daniél Voortman. Over-
leden ouders Hegeman-Hoppen, zoon Bernard en Jans. Overleden familie
Koridon-Klomp. Annie Koedijk. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en
Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en
Johanna M. Lammertink. Anny Nollen-Oude Geerdink. Johannes Nollen. Wil-
lebrord Meinders. Jaargedachtenis Cecilia Meinders-Knuif. Overleden familie
Schrooten. Fons Tusveld. Willem Wolters..

————
Donderdag 8 mei
Rozenkransgebed 19.00 uur in de pastorie
————
Zaterdag 10 mei
Eucharistieviering 16.00 uur Voorgangers pastoraal team
Medewerking van het Gemengd koor
Bles2ing
en Kinderkoor
Gebedsintenties Acoliet Henry

Pastor Klein Zeggelink. Familie Bourgonje-Rensen. Annie Rensen-Zwijnen-
berg. Cock Droog-van Veldhoven. Jan en Annie Lammertink-Lammertink. Al-
berta Hodes-Geuzendam. Annie en Albert Klein Rouweler. Overleden ouders
Mulder-Zwienenberg. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Herma-
nus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johan-
na M. Lammertink. Mevrouw G.J.M. Tijhuis-Kemna. Willem Wolters. Mario
Bearzatto. Bernard en Marie Braamhaar-Zandink. Ouders Schotman-Rikkert.
Overleden ouders en familie Kiestra.
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Dionysius in beeld

Donderdag 15 mei

Rozenkransgebed 19.00 uur in de pastorie
————
Zondag 18 mei
Eucharistieviering 9.00 uur Voorganger pastor J. Verweij
Medewerking van  het Dameskoor
Acoliet Peter

Gebedsintenties

Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en
Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en
Johanna M. Lammertink. Overleden familie Mulder-Rutgers. Willem Wolters..

——
Donderdag 22 mei
Rozenkransgebed 19.00 uur in de pastorie
——
Zondag 25 mei
Eucharistieviering Voorganger pastor V. Bulthuis
9.00 uur Medewerking van Bles ing
Acoliet Henry

Gebedsintenties

Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Klein Douwel-ten Dam en
familie. Jaargedachtenis D.J.H. Klein Douwel-ten Dam. Ben Meinders. Over-
leden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna
H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. I\/Iarélus
Wolters. Willem Wolters.

—F—
Hemelvaartsdag 29 mei
Eucharistieviering Voorganger pastor J. Verweij
9.00 uur Samenzang
Acoliet Peter

Gebedsintenties

Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en
Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en
Johanna M. Lammertink.



Dionysius in beeld

Vier mee: 100 jaar H. Dionysiuskerk!

De werkgroep 100-jarig bestaan, samen met de
Locatieraad Rijssen, nodigt met veel plezier alle
parochianen uit om op:
zaterdag 10 mei

het 100-jarig jubileum
van ons kerkgebouw te vieren.

Hoe mooi is het om elkaar juist op deze bijzon-
dere dag te ontmoeten!

We vieren 100 jaar geschiedenis, geloof en verbondenheid. Een moment om

samen stil te staan bij wie we zijn als geloofsgemeenschap.

Het programma biedt voor ieder wat wils:

Een kijkje in het monumentale kerkgebouw, prachtige orgelmuziek, een

receptie, een feestelijke eucharistieviering en een gezellige afsluiting in het

parochieel centrum.

Voor de kinderen is er een bijzondere speurtocht:

“De schatten van St. Dionysius” — een vrolijk en leerzaam avontuur door de
kerk.

Laat je verrassen! Het wordt een dag vol ontmoeting, inspiratie en plezier.

Het programma is uitnodigend en mag je echt niet missen.

Het volledige programma kun je vinden op de website van de st. Marcellinus
onder ‘Nieuws”.

Nieuws — Sint Marcellinus parochie
Zet de datum in jouw agenda!
We hopen je van harte te mogen begroeten!

Werkgroep 100-jarig bestaan
Locatieraad Rijssen
Geloofsgemeenschap H. Dionysiuskerk

PS.: ‘
Aanmelden: Laat ons weten met hoeveel personen je komt voor 18 april a.s.
E-mail: secretariaat@dionysiusrijssen.nl



Dionysius in beeld

“Dé Kerk van Twente herrijst
als een Phoenix uit de Assche”

Zo begint het eerste artikel in de Twentsche Courant op 6 mei 1925 de be-
schrijving over ons kerkgebouw dat gewijd is aan de patroonheilige Dionysius.

Als kop boven het artikel staat vermeld:
“De Consecratie der St. Dionysiuskerk te Rijssen op 7 mei 1925”.
De Kerk van Twente herrijst.
Wederom is door de koninklijke gave eener aanzienlijke familie en de grotere
en kleinere bijdragen van meer en minder gegoeden een nieuwe, majestu-
euze tempel verrezen in Twente.

‘t Is alleen al in het Dekenaat Almelo, de zevende binnen luttele jaren. En
reeds is 'n achtste in aanbouw en hoort men van plannen voor nog andere.
De Kerk van Twente herrijst als een “Phoenix uit de Assche”, waarin de Refor-

matie haar voor altijd meende te doen verkeren. SRR FE & RN
Dit zijn de eerste drie alinea uit het ar'FikeI -u ""'b 'j

over de bouw van de Rooms Katholieke ‘ ’

Kerk H. Dionysius te Rijssen voorzien van ', b Ay lr L'ﬁ '
het portret van de hiermee “legenda- ) eAtlin? i shns (BFTE

L
i j

risch” geworden pastoor.

De Phoenix herrijst uit de Assche.



Vanuit het pastoraal team

Wat is waarheid?

‘lk ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen,
en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat |k zeg’ (Johannes 18,
36). Deze onverschrokken woorden spreekt Jezus als hij door Pilatus wordt
verhoord. De prefect van Judea antwoordt daarop met de vraag: ‘Wat is waar-
heid?’ Maar van Jezus krijgt hij geen antwoord.

Hoe moeten we Pilatus’ vraag begrijpen? Volgens sommigen getuigt hij van
spot of scepsis: Pilatus zou niet echt geinteresseerd zijn geweest in een
antwoord. Anderen zeggen van wel, maar dan alleen om juridische redenen:
Pilatus moet de vraag wel stellen, omdat waarheidsvinding het doel is van een
verhoor. Weer anderen suggereren dat Pilatus met zijn vraag aansluit bij de
Grieks-Romeinse filosofische traditie. Koptische en Ethiopische christenen
vereren hem zelfs als een heilige, omdat hij Jezus onschuldig achtte en Hem
daarom wilde vrijlaten.

Hoe het ook zij, door te zwijgen lijkt Jezus een filosofische of juridische discus-
sie te willen vermijden. Hij is dan ook niet zomaar een wijsheidsleraar, waarvan
er voor en na Hem zo vele rondliepen. Waarheid is voor Hem geen abstract
begrip, waarheid heeft voor Hem te maken met iets heel basaals: waarop kun
je je als mens verlaten? Door te benadrukken dat Hij geboren en naar de
wereld gekomen is om van de waarheid te getuigen, maakt Jezus duidelijk dat
Hij zelf die waarheid belichaamt. Waarheid is geen onpersoonlijk beginsel,
maar heeft betrekking op een persoonlijke God op wie je in de wisselvallig-
heden van je bestaan kunt bouwen. Dat is Jezus’ boodschap in een notendop.

Met die ware God kom je in contact via Mij, zegt Jezus: ‘Wie Mij ziet, ziet de
Vader. De woorden die Ik jullie zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de
Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht.” (Johannes 14, 9-10). Op grond van
zijn hechte band met de ware God durft Jezus zichzelf ‘de weg, de waarheid en
het leven’ te noemen (Johannes 14, 6). De filosoof Hegel schrijft dat de weg
naar de waarheid tot de waarheid zelf behoort. Als je met Jezus in contact
komt, bevind je je dus al op weg naar de ware God. En al gaande word je
innerlijk vrij, zo houdt Jezus zijn vrienden voor: ‘Wanneer jullie bij mijn woord
blijven, zijn jullie werkelijk mijn leerlingen. Jullie zullen de waarheid kennen,

en de waarheid zal jullie vrij maken.” (Johannes 8, 30).



Vrij zijn, dat betekent ten volle leven. Waarheid en leven liggen dus in elkaars
verlengde. De schijn ophouden is geen leven, het is onvrijheid. Want zo sluit je
jezelf af voor anderen en voor God.

Maar verlaat je je op Jezus, dan leer je de ware God kennen. Dan word je een
vrij mens en zul je ten volle leven. Eeuwig leven noemt Jezus dat in het Johan-
nesevangelie. Het is leven dat niet kapot te krijgen is, zelfs niet door de dood.

Wat is waarheid? De vraag van Pilatus is vandaag de dag urgenter dan ooit.
Sinds de eerste ambtstermijn van Donald Trump als president van de Verenigde
Staten, spreekt men wel van ‘post-truth politics’” wanneer politici en beleidsma-
kers zich manifesteren als de firma Leugen & Bedrog. Waarheid is voor zulke
lieden een gepasseerd station. Liever baseren ze zich op ‘alternatieve feiten’,
zoals Trumps toenmalige adviseur Kellyanne Conway het uitdrukte. En nu je
met Al-software zogeheten ‘deepfake’ kunt creéren (nepinformatie en namaak-
video’s), wordt het voor ons allemaal steeds moeilijker om vast te stellen wat
waar is en wat schijn. Het is daarom de vraag of het haalbaar is: leven in waar-
heid. God alleen is ten volle waar, en omdat God grotendeels een mysterie voor
ons blijft kan niemand voor zichzelf de volle waarheid claimen.

Tegelijk kan God de schijn niet ophouden, Hij kan niet anders dan zichzelf
geven. Jezus drukt zijn vrienden op het hart: ‘Ik zeg tegen de wereld wat ik
gehoord heb van Hem die Mij gezonden heeft, en Hij is betrouw-

baar.” (Johannes 8, 26) maar voor ons mensen geldt dat niet. Anders dan God
vallen we niet met onszelf samen. Daardoor zullen we nooit helemaal zuiver op
de graat zijn. We kunnen onszelf en elkaar voor het lapje houden en we doen
dat dan ook volop. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat we
gemiddeld tweemaal per dag liegen. En omdat ook de Kerk en het christendom
grotendeels mensenwerk zijn, hebben ook zij niet het patent op de volle
waarheid. Daarom vraagt waarheid om bescheidenheid. We mogen er niet mee
schermen, we mogen elkaar en anderen er niet mee om de oren slaan.

Nooit ofte nimmer mag waarheidsliefde ontaarden in waarheidsfanatisme.

Over God kunnen we niet beschikken, over de waarheid dus ook niet. Maar met
ons verlangen ernaar komen we toch een heel eind. Daar hebben we een mooi
woord voor: waarachtigheid. Eigenlijk is dat een beetje een gek woord:
‘waar-achtigheid’ klinkt alsof het lijkt op waarheid, maar het niet is.

Niets is minder waar, zegt de filosoof Cornelis Verhoeven:



‘Wat waarachtig en echt is, lijkt niet alleen een beetje op de waarheid,

zoals de katachtigen allemaal op katten lijken, maar het is de hoogst gewaar-
deerde en minst betwijfelde benadering van de waarheid zelf en een waarach-
tig streven daarnaar.” Kortom, waarachtig ben je als je verlangt en streeft naar
waarheid, al bereik je die nooit ten volle. Sta je zo in het leven, dan ben je
betrouwbaar. Je bent iemand op wie anderen kunnen bouwen. Zo lijkt een
waarachtig mens toch een beetje op God.

De Kerk, de politiek en de samenleving, ja wij allemaal worden door Jezus aan-
gesproken op ons verlangen en ons streven naar waarheid. Geen schijn verkie-
zen boven werkelijkheid, maar waarachtig en bevrijdend spreken en handelen.
En daardoor innerlijk vrij worden en ten volle leven, in plaats van halfslachtig.
Laten we bidden om Geestkracht om op die uitnodiging te kunnen ingaan.

Pastor Victor Bulthuis

Vormelingendag over zeven gaven van de H. Geest

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 17 mei in Deventer weer de
Vormelingendag. “Er staat de tieners die dag een geheel nieuw programma te
wachten: we gaan aan de slag met de zeven gaven van de Heilige Geest,” zo
melden de organisatoren van deze dag in een ‘save the date’ die begin dit jaar
is verstuurd naar de parochies.

De tweede verandering in de opzet is dat de Vormelingendag wordt gehouden
voor alle vicariaten gezamenlijk. Michel van Mourik (ceremoniarius van de
aartshisschop en codrdinator vormselvieringen) en Sarah Mijhad (diocesane
jongerenwerker): “We zien hier in het bisschopshuis op de Maliebaan grote
groepen jongeren langskomen om de vormheren te ontmoeten en we hopen
dat we hen allemaal ook mogen verwelkomen in Deventer. Deze dag is speciaal
voor jongeren die het Vormsel onlangs hebben ontvangen of op korte termijn
gaan ontvangen. Ook de vormelingen van 2024 zijn welkom.”

De Vormelingendag is erop gericht om jongeren samen te brengen en te laten
ervaren dat zij niet alleen zijn. Eveneens is deze dag bedoeld om jongeren te
laten zien wat het geloof en de Kerk hen te bieden heeft. Dit aan de hand van
een interactief programma met sport, spel en verdieping. De uitnodiging voor
de Vormelingendag zal worden verstuurd naar de codrdinatoren van het
vormseltraject in de parochies. Meer informatie volgt ook via
www.jongaartsbhisdom.nl.



Liturgisch agenda mei

Bornerbroek

3e zondag van Pasen zondag 4 mei 19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w.

4e zondag van Pasen zondag 11 mei 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, St. Stephanuskoor

5e zondag van Pasen zondag 18 mei 09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Ad Fundum

Vormselviering zaterdag 24 mei 16.30 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen en M. Sleegers, p.w.

Hemelvaart woensdag 28 mei 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep

7e zondag van Pasen zaterdag 31 mei 19.00 uur

Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, St. Stephanuskoor

Enter

3e zondag van Pasen zaterdag 3 mei 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Herenkoor

4e zondag van Pasen zondag 11 mei 10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Jokoenda

5e zondag van Pasen, Mariaviering zaterdag 17 mei 19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w., Dameskoor

Eerste Heilige Communie zondag 25 mei 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis en M. Sleegers, p.w., Samenzang

Wierden

3e zondag van Pasen zondag 4 mei 10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof, St. Caeciliakoor

Eerste Heilige Communie zondag 11 mei 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis en M. Sleegers, p.w.

5e zondag van Pasen zondag 18 mei 10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Marga Hemmer

Vormselviering zaterdag 24 mei 19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen en M. Sleegers, p.w., Spirit
Hemelvaart donderdag 29 mei 09.30 uur

Woord- en Communieviering, Werkgroep, St. Caeciliakoor



Rijssen

3e zondag van Pasen zondag 4 mei 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen

Viering 100-jarig bestaan Dionysiuskerk zaterdag 10 mei 16.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen en het Pastoraal team

5e zondag van Pasen zondag 18 mei 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij

6e zondag van Pasen zondag 25 mei 0S.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis

Hemelvaart donderdag 29 mei 09.00 uur

Eucharistieviering, Pastor J. Verweij

Hellendoorn

3e zondag van Pasen zondag 4 mei 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor ). Weldam, Sebastianuskoor

4e zondag van Pasen, Mariaviering zondag 11 mei 09.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg

5e zondag van Pasen zondag 18 mei 10.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Pajoko

6e zondag van Pasen, Mariaviering zondag 25 mei 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam, Cantoren

Hemelvaart maandag 26 mei 09.00 uur

Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Sebastianuskoor

Nijverdal

3e zondag van Pasen zaterdag 3 mei 19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Samenzang

4e zondag van Pasen zaterdag 10 mei 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Antonius van Paduakoor

5e zondag van Pasen zondag 18 mei 10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor ). Weldam, Quo Vadis

6e zondag van Pasen zaterdag 24 mei 19.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder p.w., Samenzang

7e zondag van Pasen zaterdag 31 mei 19.00 uur

Woord- en Communieviering, M. Sleegers p.w., Antonius van Paduakoor



Vroomshoop

3e zondag van Pasen zaterdag 3 mei 19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Revival
5e zondag van Pasen, Mariaviering zondag 18 mei 10.00 uur

Gebedsviering, Werkgroep, Dames- en Herenkoor

Lezing: Empathie door pastor Victor Bulthuis

Het thema ‘empathie’ staat volop in de belangstelling. Y.
Volgens sommigen kan empathie de wereld ten goede

keren, maar er zijn ook critici die er weinig van

verwachten of er zelfs tegen zijn.

Wat is empathie en hoe werkt zij precies? Hebben wij tegenwoordig te weinig
of juist te veel empathie? En is empathie altijd heilzaam of zitten er ook
kwalijke kanten aan?

De lezing wordt gehouden op woensdag 21 mei in het parochiecentrum naast
de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte. Aanvang: 19.30 uur.

De toegang is gratis. l.v.m. de koffie en de thee is het prettig als u zich even
aanmeldt via het mailadresverdieping@ parochieheiligkruis.nl.

Van harte welkom

Zelf versierde huispaaskaarsen

Op 18 maart kwamen veertien mensen naar de workshop ‘Versier je eigen
Paaskaars’ in Nijverdal. Op 8 april kwam daarvoor een groep bijeen in Raalte.
Na een korte uitleg over de symbolen op een paaskaars, werd de tekst voorge-
lezen van het lied ‘God heeft een vraag’, van Lisa Ostermann.

Dit lied is genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs en gaat over hoop.
Hoe mooi is dat, in het Heilig Jaar van de hoop! Daarna ging iedereen aan de
slag met gekleurde bijenwas, om eigen afbeeldingen te maken op de kaars. Zie
hier op de foto de resultaten. Het was een mooie en inspirerende avond.




Wat vraagt God van jou?

Roepingenzondag 2025

Op zondag 11 mei a.s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag
voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieu-
ze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van bijzondere roepin-
gen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders
in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle
gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

De vraag Wat vraagt God van jou? staat dit jaar (opnieuw) centraal. Het is een
oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luis-
teren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als
gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om
ons te helpen onderscheiden. Zo hebben de afgelopen maanden maar liefst 12
jonge mannen deelgenomen aan het Kom en Zie traject van het Ariénsinstituut
om te onderzoeken of ze geroepen zijn tot het priesterschap, het permanent
diaconaat of het religieuze leven. Een aantal van hen heeft zich inmiddels aan-
gemeld voor de priesteropleiding. We zien dus dat de Heer aan het werk is in
de Kerk.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte onder-
steunen met materiaal en initiatieven, maar rekent er ook op dat onze paro-
chies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen
van levend en enthousiast geloof waar het gesprek over roeping wordt gevoerd
en waar degenen die zich geroepen weten met gebed en anderszins worden
ondersteund en begeleid.

Een bijzondere vorm van ondersteuning is dus het gebed om roepingen. Daar-
om nodig ik alle gelovigen uit hieraan mee te doen en Vriend te worden van het
Ariénsinstituut. Hierdoor ontstaat echt een kring van gebed en steun. Zonder
financiéle middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo
mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom. Voor in-
formatie over en opgave voor de ‘Vrienden van het Ariénsinstituut’ of over
schenken of nalaten aan het Ariénsinstituut,

zie: www.ariensinstituut.nl/vrienden-van-het-ariensinstituut
of scan de QR-code bij dit artikel.

drs. P. Kuipers,
Rector Ariénsinstituut en voorzitter van de
diocesane Roepingenraad




Hemelvaart

De leerlingen stonden er bedremmeld,
zeg maar verslagen bij.
Eerst op Goede Vrijdag;
ze hadden Jezus verloren aan de dood.
En nu bij zijn Hemelvaart
verloren zij Hem opnieuw.

Maar zijn Geest was bij hen,
levend en warm, nabij en vertrouwd.
Zij wisten het: Hij was bij hen.
Van die belofte konden zij leven.

Leven als een mens van de hemelvaart
is een stukje leven met het hoofd in de wolken
omdat God in het onzichtbare voelbaar is
en omdat Jezus woorden een prachtig ideaal zijn om na te streven.
Maar een mens van de hemelvaart
is ook met twee voeten op de aarde staan,
ingeworteld leven in de werkelijkheid van vandaag,
de noden proberen aan te voelen van iedereen
waarvoor wij zorg dragen en verantwoordelijkheid dragen.
God zend ons naar onze dagelijkse taak.
Voelen wij daarbij de aanwezigheid van Jezus alle dagen.
Hij schenkt ons daartoe zijn zegen
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In memoriam

Op zaterdag 8 maart is op 95-jarige
leeftijd overleden:

Mies Altena-Pleizier

Op 2 mei 1929 werd Mies geboren
in Haarle, als derde kind in een ka-
tholiek gezin van uiteindelijk elf kin-
deren. Al op jonge leeftijd voelde
zij verantwoordelijkheden. Ze hielp
thuis bij ziekte en werkte bij een boe-
renfamilie in Rectum mee in de huis-
houding.

Later vond ze haar plek op de pasto-
rie van de H. Dionysius. En hierna bij
“de Roetgerinks”, waar ze een pracht-
tijd had.

In 1953 trad zij in het huwelijk met
Henk Altena. Samen kregen zij vier
kinderen. Het gezin woonde eerst
aan de Holterstraatweg en later via
de Zuiderstraat, aan de Enterstraat.
Mies was een vrouw die wist van aan-
pakken: praktisch, zorgzaam en toe-
gewijd. Ze stond altijd klaar voor haar
gezin en voor de mensen om haar
heen.
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Daarnaast beheerde ze met veel in-
zet een aantal zomerhuisjes op hun
erf, verzorgde een grote tuin en was
actief met allerlei klussen in en om
het huis. Ook op latere leeftijd bleef
ze volop in beweging: ze ging trouw
naar het zwembad, struinde over de
maandagmarkt en zat graag achter
de naaimachine, creatief als ze was.

Mies hield ervan om er verzorgd en
mooi uit te zien. Ze genoot van de
zon, van bloemen en vooral van haar
tuin. Maar het meest straalde ze in
het gezelschap van haar (klein)kinde-
ren. Bij elk bezoek leefde ze op. Met
een luisterend oor, haar warme glim-
lach en oprechte liefde was zij een
steunpilaar voor velen.

Na het overlijden van haar man in
2012 ging haar gezondheid geleide-
lijk achteruit. In 2019 verhuisde ze
naar het “Stadskwartier”, waar ze
met liefdevolle zorg werd omringd.

Hoewel het contact door haar toene-
mende vergeetachtigheid moeilijker
werd, bleef haar vriendelijke lach tot
het laatst zichtbaar.

Op vrijdag 14 maart nam de familie in
besloten kring afscheid van haar.

Wij wensen als geloofsgemeenschap
haar kinderen, klein- en achterklein-
kinderen veel sterkte.
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In memoriam

Op maandag 17 maart is op 72-jarige
leeftijd overleden:

Bennie Tijhuis

Bennie werd geboren op 25 mei 1952
in Rijssen, als oudste in een gezin van
acht kinderen. Al op jonge leeftijd
leerde hij de waarde van hard werken
kennen — een levenshouding die hij
zijn hele leven heeft uitgedragen en
heeft doorgegeven aan zijn kinderen.

In 1977 trad hij in het huwelijk met
Herma. Samen kregen zij vier kin-
deren. Bennie was een zorgzame en
toegewijde vader.

Met zijn “gouden” handen wist hij
van alles te maken; zijn creativiteit en
vakmanschap waren zichtbaar in tal-
loze klussen, in en rondom het huis.

In 1985 vond Bennie een nieuwe pas-
sie in het truckracen — een avontuur
dat hij samen met Herma deelde.

De kinderen waren vaak van de par-
tij, in hun kenmerkende rode over-
alls. Deze gezamenlijke passie bracht
het gezin op bijzondere plekken in
binnen- en buitenland en bezorgde
hen veel waardevolle herinneringen.

Ook na zijn pensioen bleef het truck-
racen een belangrijke rol in zijn leven
spelen. Bennie bouwde racetrucks en
vond vreugde in de vele contacten
die hij daarbij opdeed.

Bennie genoot op zijn eigen, unieke
manier van zijn kleinkinderen. Hij
maakte ontelbaar veel foto’s en koes-
terde ieder moment als opa.

In december 2023 kreeg Bennie te
horen dat hij ernstig ziek was.

Op zaterdag 22 maart hebben we in
onze kerk afscheid van hem geno-
men.

Als geloofsgemeenschap wensen wij
zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte.
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Opbrengst T

De vastenactie van dit jaar heeft het mooie bedrag van 689,60 opgebracht.
De basisschool Klim Op heeft een schitterende bijdrage van 1225,00 geleverd.
Het totaalbedrag wat dus over kan worden gemaakt naar de Vastenactie is

€ 1914,60.

U allen, die aan deze mooie bijdrage heeft meegewerkt, hartelijk dank.
——T——

Secretariaat gesloten op ,

Maandag 5 mei
Woensdag 28 mei
Vrijdag 30 mei

——eyex—

~

Activiteiten «xedfiitsen

De volgende activiteiten staan gepland:

- Woensdag 7 mei.

Fietstocht speciaal voor deelnemers
met een driewieler of scootmobiel.

De tocht is ongeveer 16 km. lang en
gaat over verharde wegen. Uiteraard
kunt u ook met een gewone fiets mee
rijden. Deelname is gratis, maar bij
de tussenstop betaalt ieder z'n eigen
consumptie.

Aanmelden bij Bert Korenromp:

tel. 0617 47 89 14
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- Donderdag 15 mei ledenmiddag in:

.
Parochieel.centrum

De Rozengaard '

waar Arjan Poortman, ons met mu-
ziek en zang zal vermaken.

Inloop vanaf 14:00 uur.

Aanvang 14:30 uur  Kosten: € 5,00.
Aanmelden voor 10 mei bij:

Gerrit Damveld tel: 0548 51 57 83

- Maandag 26 mei Samen eten bij:

A AT

M|« i
Inloop vanaf 17:00 uur.
Prijs: € 14,50 p.p., excl. drankjes.
Opgave voor 23 mei, bij:
Gerrit Damveld tel: 0548 51 57 83
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Nieuw leven voor werkgroep
“Zorg voor Elkaar”!

Een aantal parochianen heeft de hoofden bij elkaar gestoken om te kijken hoe
we —juist in deze tijd — nog beter naar elkaar kunnen omzien.

Vooral in de vakantietijd kan het lastig zijn als je er alleen voor staat.
Daarom organiseren we een gezellige ochtend, speciaal voor iedereen die be-
hoefte heeft aan ontmoeting of een praatje.

Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 22 augustus van 10.00 tot 13.00 uur.
Meer informatie over het programma volgt in het Dib van juni.

We hopen u dan van harte te mogen verwelkomen!
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Colofon

De volgende “Dionysius in beeld” is Redactie:
voor de maand juni. Maria Klein Rouweler

Aanleveren kopij: voor maandag Gonda Leferink
12 mei 11.30 uur.

Voor klachten over de
bezorging van Dib kunt u

Kopij: nieuws en inzendingen voor
bellen naar: 0548- 51 98 88

de vaste rubrieken kunt u bij het
secretariaat door de brievenbus
schuiven of via e-mail sturen aan:

parochieblad@dionysiusrijssen.nl

De Locatieraad behoudt zich het
recht voor om kopij aan te passen
en kan een artikel weigeren,
indien het niet overeenkomt met
de doelstelling van dit blad.
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