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Algemene informatie 
Locatiesecretariaat/redactieadres: 

Stationsstraat 20  7641 BW Wierden 
  0546-571217 

   secretariaatwierden@gmail.com 
  www.sintmarcellinus.nl 

IBAN nr: NL76 RABO 0157 9005 25 St.Jan de Doper inz Locatieraad   
IBAN nr: NL91 RABO 0157 9019 04 St.Jan de Doper inz gezinsbijdr.  
RSIN nummer (ANBI nummer) 822.697.385 t.n.v. Parochie St. Marcellinus. 
 
Openingstijden secretariaat: 
Woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 u - 11.30 u. Tel. O546-571217 

e-mail: secretariaatwierden@gmail.com 
 
Regelen van een uitvaart: 06-42 27 14 10   
 
Mariakapel:  De Mariakapel is open van 10.00  tot 17.00 uur  
 

Bereikbaarheid pastoraal team: 
Voor dringende pastorale hulp: 06- 57 42 90 99 
Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met: 
-R.G.W. (Ronald) Cornelissen, Pastoor       
cornelissen@aartsbisdom.nl  (Op maandag vrij) 
Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547- 381386,  
zie onderstaande bereikbaarheid  
-M.J. (Marc) Brinkhuis, Diaken  mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl 
Tel: 06- 33 75 60 89  (Op maandag vrij) 
-M.L. Sleegers (Maroesjka), Pastoraal werker 
maroesjkasleegers@sintmarcellinus.nl Tel. 06- 83 22 95 37  (Op vrijdag vrij)  

-J.W. Bulthuis Pastor 
vbulthuis@heiligelebuinus.nl  Tel: 06 - 38 76 06 01 (Op maandag vrij) 
Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie: 
 Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege 
 Tel: 0547-381386.   
 (Bereikbaar van ma t/m don van 8.30 uur tot 12.30 uur) 

mailto:secretariaatwierden@gmail.com
http://www.sintmarcellinus.nl/
mailto:secretariaatwierden@gmail.com
mailto:cornelissen@aartsbisdom.nl
tel:06-
mailto:maroesjkasleegers@sintmarcellinus.nl
mailto:vbulthuis@heiligelebuinus.nl
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SINT  JANSKLOK 
   

Jaargang: 62                               Nummer: 11                          december .2024 
 

December 
 
Eigenlijk had hier Kerstmis boven moeten staan, maar door alles wat er in de 
wereld van vandaag gebeurt, kon ik het niet. 
En toch gaan we in deze laatste maand van het jaar op weg naar dat feest. 
Het feest van Jezus geboorte, het feest van Vrede en Licht. 
Vrede en Licht, beide waar we zo ontzettend naar uitzien en verlangen. 
Op veel momenten lijken het bijna onmogelijke mogelijkheden. 
Er wordt op veel plaatsen in de wereld gevochten. 
Om het minste of geringste gaan mensen met elkaar op de vuist. Wordt er van 
alles kapotgeslagen en gunt men de ander niet te zijn wie hij of zij is.  
Iedereen moet hetzelfde denken en doen. 
Door dat alles kunnen velen zich niet meer veilig voelen. 
Toch gaan we op weg naar Kerstmis. 
Gaan we ook dit jaar proberen wat Licht en Warmte te brengen om ons heen. 
Zullen we zingen van vrede op aarde voor alle mensen in wie Hij welbehagen 
heeft. 
Ik hoop en wens ons allemaal toe, dat we er in onze St. Jan in slagen voor elkaar 
Warmte en Licht te zijn en dat we samen hoopvol het jaar 2025 in kunnen gaan. 
2025 een nieuw jaar met nieuwe kansen. 
Laten we bidden, dat die nieuwe kansen door iedereen op een goede manier 
benut worden. 
Aan u allen van harte een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. 
 

                                                                                                 Bert Evers           
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OP  WEG 
 

Op weg naar het Kerstfeest 
Op weg naar het Licht 
Gods stal van de liefde 
Zijn deur is nooit dicht 
Hoor klokken luiden 

Kom mee naar Zijn stal 
Zijn ster wijst de weg 

Die licht geven zal 
Ondanks alle onrecht 

Mogen wij gaan 
Om ’t Kerstkind te vinden 

In een vredig bestaan 
Ontmoeten, ervaren 

De kracht van Gods Kind 
In de zorg voor elkaar 

Waar je Zijn vrede vindt 
 

Een parochiaan 
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LITURGISCHE AGENDA  (wijzigingen voorbehouden) 

 
Wanneer het St. Caeciliakoor zingt op zondag is er na de viering 
gezamenlijk koffiedrinken achter in de kerk. Van harte welkom. 
 
Zondag 1 december (niet op zaterdag 29-11, zoals eerder vermeld stond) 
1e Advent 
10.30 uur               Eucharistie viering 
                    Voorganger: pastor Bulthuis 
                    Koor: St. Caeciliakoor 
                    Na de viering  koffiedrinken achter in de kerk 
 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties    
Voor ongeneeslijk zieken en voor het goede verloop van een ziekte.  
Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Nardie Rouweler-ten Dam, 
Marie Spekreijse-Kemna, Jan en Annie Zandink-Ros, Leonie Becking, 
overl. fam. Becking,  overl. huisgenoot, Joop van Dijk, Johan Woolderink, 
overl. fam. Meijer-Reimink, overl. echtp. Stamsnijder-Overbeek,  
overl. ouders Woolderink-Stamsnijder, 
overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink, Jo Zwijnenberg, 
Hennie en Evelien Krake-Hupjé, Herman ter Horst,  
Marlies Bramer-ter Horst, Gerard Mollink, Gerrit Groothuis, Herman Slot, 
Pater Alfons ter Beke, Ronald Barkel, Henk Nijhuis. 
 
Donderdag 5 december 
9.00 uur Woord- en Communieviering in de pastorie  
  Voorganger: Bert Evers 

Na de viering gezamenlijk koffiedrinken 
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Zondag 8 december 2e Advent (zie blz. 10) 
10.00 uur          Woord- Communieviering /Gezinsviering/ Kinderkerk 
  Voorgangers: Annie Jansen, Henriëtte Bokhove en 

Fransiska Mardiana  
 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Nardie Rouweler-ten Dam,  
Gerhard Woolderink, jgd. Johan Meulman, Gerrit Groothuis,  
Ronald Barkel, Henk Nijhuis, pater Alfons ter Beke. 
 
Zaterdag 14 december 3e Advent 
19.00 uur: Eucharistieviering 
  Voorganger: pastoor Cornelissen 
  Samenzang 
 
Collecte Voor de Bisschoppelijke Adventsactie 
 
Intenties 
Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Nardie Rouweler-ten Dam,  
Gerrit Groothuis, Jan en Annie Zandink-Ros, Ronald Barkel, Henk Nijhuis, 
Pater Alfons ter Beke. 
 
Donderdag 19 december 
9.00 uur Woord- en Communieviering in de pastorie 
   Voorganger: diaken Eidhof 

 Na de viering gezamenlijk koffiedrinken 
 

Zaterdag 21 december 
14.00 uur:           Boeteviering (zie blz. 11) 
                              Voorganger: diaken Eidhof 
                              Koor: St. Caeciliakoor 
 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Johanna Kenkhuis-Altena, overl. fam. Woolderink-ten Hove. 
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Zondag 22 december 4e Advent 
10.00 uur: Eucharistieviering 
  Voorganger: pastor Bulthuis 
  Koor: St. Caeciliakoor 
                             Na de viering gezamenlijk koffiedrinken achter in de kerk 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Nardie Rouweler-ten Dam,  
Gerrit Groothuis, Herman ter horst, Marlies Bramer-ter Horst,  
Ronald Barkel, Johanna Geertruida Woolderink-Stamsnijder, Henk Nijhuis, 
 
 
Kerstavond dinsdag 24 december 
17.00 uur: Woord- en Communieviering 
  Voorganger: diaken Eidhof 
  Koor: St. Caeciliakoor 
 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Overl. fam v.d. Berg, overl. fam. Meulman, Yvonne Girschik-v.d. Berg,  
Gerhard Woolderink, Johan Meulman, overl. fam. Meulman-Weerink, 
overl. ouders Henning-Ellenbroek, Joop van Dijk, Gerrit Groothuis,  
Dinand Joseph Velnaar, Herman ter Horst, Marlies Bramer-ter Horst,  
Ben Vehof, overl. ouders Schasfoort-Oonk en overl. familie,  
Agnes Hietbrink-Schasfoort, overl. ouders en familie Bekke-Westerink,  
overl. ouders Woolderink-Lammertink en overl. familie Woolderink,  
Johan Maathuis, Gerrit en Anne Otten-Braamhaar,  
Antoon en Annie Geelen-Goorden, overl. ouders Marsch-Meulman,  
overl. fam. Groothuis-Reinders. 
 
 
 
 
 
 
 



   
Jrg.62  / Nr 11 pag. 8  december 2024 

 

 

Kerstavond dinsdag 24 december (zie blz. 11) 
22.00 uur:  Woord/Zang gebedsviering 
  Voorganger: Bert Evers 
  Koor: Spirit m.m.v. Harmonie St. Jan 
 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Henk ter Hedde, overl. ouders Henning-Ellenbroek, Ronald Barkel,  
Joop van Oosterwijk, overl. fam. Woolderink-ten Hove, 
overl. ouders Hegeman-Blokvoort, Dirk Zonnebeld. 
 
1e Kerstdag woensdag 25 december (zie blz. 12) 
 9.00 uur: Eucharistieviering/Gezinsviering  

met Eerste Communicantjes,  
  Kinderkerk en crèche 
  Muziek en begeleiding zang: Marga Hemmer 
  Voorganger: pastoor Cornelissen 
 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Uit dankbaarheid 
Voor een voorspoedig herstel van een zieke 
overl. families  Oude Hendrikman en Woolderink 
overl. ouders Holterman-Nijstad , overl. ouders Kenkhuis-Altena,  
Henk Kenkhuis, overl. ouders Nijboer-Brandwacht,  
Mariska, Fransje en Wim Nijboer, overl. ouders Lesscher-Roetgering, 
Henny en Evelien Krake-Hupjé, Frans Lekatompessy, 
overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,  
overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek, Leonie Becking, 
overl ouders Woolderink-Stamsnijder, Johan en Marie Kamerink-Pleizier, 
Jo Zwijnenberg, overl. ouders Roeloffzen-Peeze,  
overl. ouders Roeloffzen-ten Berge, overl. ouders Oude Reimer-Platvoet, 
Bennie Oude Reimer, Truus Homan-Egberink, Jan en Annie Zandink-Ros, 
Gerhard Woolderink, overl. ouders Henning-Ellenbroek,  
Nardie Rouweler-ten Dam, Jeroen Rouweler, Henk Rouweler, 
 overl. ouders Rouweler-ten Cate,  
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2de Kerstdag donderdag 26 december 
10.30 uur: Eucharistieviering in Nijverdal 
  Voorganger: pastor Verwey 
 
Zaterdag 28 december 
19.00 uur: Woord- en Communieviering 
  Voorganger: diaken Brinkhuis 
  Koor: Spirit 
 
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Nardie Rouweler-ten Dam. 
 
Oudejaarsdag dinsdag 31 december 
19.00 uur: Woord- en Communieviering 

Voorganger: diaken Eidhof 
Koor: St. Caeciliakoor 
 

Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
 
Intenties 
Overl. ouders Roeloffzen-Peeze, Leonie Becking, Gerhard Woolderink, 
Dinand Joseph Velnaar, Herman ter Horst, Marlies Bramer-ter Horst, 
Ben Vehof. 
 
Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 2025 
10.00 uur: Eucharistieviering in Rijssen  
  Voorganger: pastor Bulthuis 
 

Gebedsintenties, die in de volgende St. Jansklok van  jan. 2025 geplaatst 
moeten worden: Inleveren voor vrijdag 13 dec.  voor 12.00 uur. 
secretariaatwierden@gmail.com 

 

mailto:secretariaatwierden@gmail.com
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Boeteviering en gezellig samenzijn  
op zaterdag 21 december  
 
Op zaterdag 21 december is er in onze St Jan de Doper kerk om 14.00 uur 
een  boeteviering, ter voorbereiding op Kerstmis. 
Na de viering is er, speciaal voor de doelgroep senioren en zieken, een 
gezellig samenzijn in het ontmoetingscentrum, onder het genot van een 
kopje koffie, een drankje, een hapje en wat ontspanning. 
De middag zal duren tot ongeveer 17.00 uur. 
Voor mensen die geen vervoer hebben, zullen er vrijwilligers van de 
kerktaxi, worden ingeschakeld. Dit kan via het secretariaat worden 
aangevraagd.  
Let op: Het vervoer na de boeteviering, zal op eigen gelegenheid plaats 
vinden en voor hen die moeilijk ter been zijn, of waarvoor deze afstand te 
groot is, zal er vervoer per auto geregeld gaan worden. U kunt dit ook al 
van te voren aangeven via het secretariaat, tel 0546 571217. 
 
     Namens de werkgroep,  

Harrie Eidhof, diaken 

 
 

Plaats reservering tijdens Kerstvieringen 
Er bestaat een mogelijkheid voor minder-validen  
(met, indien nodig,  één begeleider) om tijdens de vieringen op Kerstavond 
en op 1e Kerstdag een stoel/ plaats te reserveren.  
Dit kunt u doorgeven tijdens openingstijden op het secretariaat. 

 

Kerstavond om 22.00 uur 
Op Kerstavond is er om 22.00 uur een gebedsviering met medewerking van  
Spirit en harmonie St. Jan. 
Het is al jarenlang traditie dat harmonie St. Jan medewerking verleent aan 
een viering met Kerst. 
Vorig jaar was het samen met het St. Ceciliakoor. 
Dit jaar dus samen met Spirit. 
Het zal een mooie viering worden waar iedereen welkom is. 
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Kerststal kijken 
 
Dit jaar wordt de kerststal weer opgebouwd in de Mariakapel, achter in 
onze  St. Jan de Doperkerk.  
Kinderen mogen wensen en versieringen in de kerstboom bij de stal 
hangen. 
De kerk is elke dag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.  
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JONG  SINT  JAN 
voor jongens en meisjes                                                 

van groep 4 t/m 8 

 

 

Dag allemaal, 

Afgelopen vrijdagavond 15 november hebben we samen met 

jullie ons 10-jarig bestaan gevierd! En wat was het een 

feest ☺! We hopen dat jullie er ook van hebben genoten.  

 

Is vrijdag de 13e een ongeluksdag? Wij dachten van niet! 

Daarom organiseren we op vrijdag 13 december een gave 

kerstworkshop! Trek gerust je foute kersttrui aan en 

kom gezellig meedoen . 
 

VRIJDAG 13 december A.S.  

Waar:  Pastorie 

Tijd:   van 19:00u – 20:30u  

Wat: Kerstworkshop  

Kosten: EUR 1,50 

 

OPGEVEN   Graag vóór maandag 9 december a.s. 
  per e-mail: jongsintjan@hotmail.com 

  (mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de Doper 

                      0546-571217 openingstijden in de St. Jansklok) 

Wij hebben er weer veel zin in!!! Jullie ook?                                                    

Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee !  

Groetjes, de leiding. 
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 Oproep!!!! 
 
Al vaker heeft er in St. Jansklok een oproep gestaan voor hulp 
in diverse werkgroepen. 
 
Nu komt deze oproep van mij: Bert Evers 
De werkgroep Avondwake en Uitvaart wordt kleiner, omdat 
mensen ouder worden of gaan verhuizen en daardoor afscheid 
van de groep nemen. 
Zelf word ik ook een dagje ouder, al wil ik daar nog niet graag 
aan toegeven, omdat ik het nog steeds een heel mooie en 
dankbare taak vind mensen in hun verdriet bij te staan. 
 
Om op een mooie en waardige manier afscheid van onze 
dierbaren te kunnen nemen, zoek ik versterking (verjonging) 
van de groep. 
Misschien vindt u zichzelf niet geschikt voor de groep, maar 
kent u wel iemand die er wel geschikt voor is. 
Geef deze naam dan door, dan kan ik in gesprek gaan met die 
persoon. Ook graag een adres of telefoonnummer. 
 
We zullen het samen moeten blijven doen voor elkaar. 
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
                  

Op 26 oktober werd tijdens een kort samenzijn werd de as van Jan Lucas 
door zijn kinderen uitgestrooid op het RK Kerkhof naast de kerk. 
______________________________________________________ 

 

                                
   Alfons ter Beke 

 
 
23-04-1939              30-10-2024 
Alfons groeide samen met zijn broers en zussen op in een boerengezin. 
Na de lagere school ging hij naar het seminarie in De Rooi Pannen in 
Tilburg. Daarna studeerde hij in Haelen, Roosendaal en sloot zijn studie 
met 4 jaar theologie af in Mill Hill in Londen. 
Op 12 juli 1964 werd hij tot priester gewijd. 
Hij zou daarna naar Basankusu in Congo gaan, zijn eerste benoeming, maar 
dit bleek onmogelijk vanwege de politieke onrust in het land.  
Ter voorbereiding volgde hij alvast een cursus Frans. Maar uiteindelijk 
werd hij benoemd naar Kameroen. Daar aangekomen deed hij zijn eerste 
ervaringen op als assistent in Bangangu, Akum. Daarna volgden 
overplaatsingen naar: Mankon, Baseng, Buea, Akwaya en Fiango. 
Na een tweejarige cursus in het Lumen Vitae instituut in Brussel en een 
dertig daagse retraite in St. Bueno’s begon hij in 1983 een nieuw 
missionair avontuur in Soedan. Hij aanvaardde daar een taak als leraar aan 
het Pastoraal Catechetisch Instituut (PALICA) in Juba. In 1986 was hij terug 
in Nederland en fungeerde voor korte tijd als pastoor in Vriezenveen. Een 
jaar later kon hij weer terug naar Soedan waar hij in 1992 benoemd werd 
tot Mill Hill overste. Door een ernstig ongeval werd hij in 1998 gedwongen 
terug te keren naar Nederland, maar herstelde voldoende om nog een 
aantal jaren een pastorale taak te vervullen in het Overijsselse Overdinkel, 
waar men grote bewondering kreeg voor zijn toegankelijkheid. 
In april 2009 kwam hij naar Vrijland, nu geheten de Zilverheuvel. 
‘Innemend’, ‘toegankelijk’ en ‘belangstellend’ zijn de woorden die 
opkomen bij de gedachte aan Alfons. Hij verstond de kunst om altijd het 
positieve te bespeuren in het doen en laten van anderen en de ander in 
zijn of haar waarde te bevestigen. 
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Henk Nijhuis 
 
27-02-1940      8-11-2024 
 
Het is nog maar 7 weken geleden, dat hij afscheid van Ans moest nemen. 
Die twee waren altijd samen. En nu kunnen we het ook zeggen Henk en 
Ans zijn weer samen. 
Henk groeide op samen met 1 broer en 3 zussen. Na zijn schooltijd ging hij 
als machinebankwerker aan het werk bij Hilgerink Staalbouw.  
Op een bruiloft ontmoette hij Ans en dat zal zeker op de dansvloer zijn 
geweest, want dansen dat deden ze beiden graag. 
Henk was een handige man en bouwde zelf een boot en samen met Ans 
heeft hij genoten op het water te zijn. Later toen de kinderen kwamen, 
kwam er een caravan om in de vrije tijd samen te genieten. 
Henk was nog jong toen hij werd afgekeurd en kwam dus thuis. Maar stil 
zitten was niet echt iets voor hem en gelukkig kon hij zich heel goed 
vermaken in de tuin. 
Toen het huis aan de Jacobsonstraat ingeruild werd voor een huis op de 
Tolplas, was hij altijd in zijn tuin te vinden.  
Traditiegetrouw zorgde hij op oudejaarsdag voor de oliebollen die hij 
volgens een geheim recept bakte. Samen met de buren genoot hij ervan. 
En natuurlijk bleef het niet bij oliebollen eten alleen, er werd ook graag 
iets bij gedronken en zo werd het altijd een fijn feest. 
Henk was een doener en een pietje precies. Je kon het bijna niet goed 
doen als je hem hielp, maar Henk had de gave niets te zeggen als het niet 
helemaal ging zoals hij gedacht had. Henk was niet alleen maar druk bezig. 
Hij kon zich ook echt vermaken langs de waterkant. Een hengeltje 
uitgooien en dan genieten van de rust. 
Maar bij het ouder worden, namen de lichamelijke krachten af. Gelukkig 
kennen we hier het begrip Noaberschap en op de Tolplas werd dat ook in 
de praktijk gebracht. Zo konden Henk en Ans nog heel lang in hun zo 
vertrouwde huis blijven. Toen het niet meer ging, verhuisden ze naar 
 ‘t Wedervoort. Een fijne plek, maar Henk hoopte stiekem toch nog terug 
te kunnen naar de Tolplas. Ze woonden er nog maar kort toen hij afscheid 
van Ans moest nemen. En misschien moeten wij dankbaar zijn, dat het 
verdriet om haar niet zo lang heeft geduurd. 
Rustig heeft hij afscheid van zijn aardse leven kunnen nemen om weer 
naar Ans te gaan.  
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Actie Kerkbalans 2025: 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
In de periode van 11 januari tot 25 januari 2025 doet onze parochie weer 
mee aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actie zullen we u als kerkleden 
om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 kunnen doen 
waar we als kerk voor staan. Het thema van de actie is evenals vorig jaar: 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen 
we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Door vandaag te geven, kan de 
kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 
 
Giften aan een goed doel zijn aftrekbaar van de belasting als ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat je alleen 
een aftrekbare gift kunt doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI).  Onze parochie is aangewezen als een ANBI instelling, uw gift is dus 
aftrekbaar voor de belasting.  ( Parochie St. Marcellinus, Enter –  RSIN 822 
697 385 ) In de brief die u in januari zult ontvangen staat hier meer over 
vermeld. 
 
Verder willen we de parochianen die hun kerkbijdrage voor dit jaar al 
hebben betaald hartelijk bedanken. Mede daardoor kunnen we onze 
kerkelijke activiteiten blijven ontplooien. 
Mensen die voor 2024 wel een kerkbijdrage hebben toegezegd, maar deze 
nog niet hebben voldaan, willen we vragen dat alsnog te doen. Kijkt u uw 
administratie er even op na? Dat bespaart uzelf een herinnering en ons het 
nodige werk dat daarbij hoort. U kunt uw kerkbijdrage dan alsnog 
overmaken op Rabobank rek. nr. IBAN NL 91 RABO 0157 9019 04 onder 
vermelding van: “kerkbijdrage 2024 Sint Jan de Doper”.  
 
Is uw bijdrage minder dan € 25,00 dan zijn we helaas genoodzaakt uw 
abonnement op de St.-Jansklok te beëindigen, want dan zijn de drukkosten 
hoger dan uw bijdrage. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Als wij u 
hierdoor in de problemen brengen, kunt u contact opnemen met het 
secretariaat. 
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Opbrengsten           € 

 
collecte uitvaart Hr. Vehof (07/09)    185,35 
collecte voor eigen GG (WoCo, 08/09)      83,69 
plaatsengeld         24,60 
collecte voor eigen GG (EV, 14/09)    107,40 
plaatsengeld         31,60 
collecte voor eigen GG (WoCo, 22/09)      87,45 
plaatsengeld          31,15 
collecte voor eigen GG (WoCo, 28/09)      42,96 
plaatsengeld         16,50 
bijdrage-kosten (EV, ouderendag, 04/10)              290,00 
collecte voor wereldmissiedag v.d. kinderen 06/10)     84,45 
plaatsengeld         28,40 
collecte uitvaart Hr. Mollink (12/10)    177,12 
collecte voor eigen GG (WoCo, 12/10)       77,00 
plaatsengeld          24,00 
collecte afscheidsviering Hr. Slot (17/10)   369,12 
collecte voor missiezondag (WoCo, 20/10)    106,20 
plaatsengeld         19,15 
collecte voor eigen GG (EV, 26/10)       55,75 
plaatsengeld          29,00 
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Als je als zieke een pastor wilt spreken…… 
In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht 
kunnen zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in onze 
geloofsgemeenschap actief. Voor ons als pastores is het belangrijk te weten 
wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet 
meer zomaar. Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie/kennissen 
doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is.  
Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is. 
U kunt dit doorgeven aan ons eigen secretariaat tel 0546-571217 of via de 
mail secretariaatwierden@gmail.com (zie openingstijden enz. voorin dit 
blad). Zij nemen dan contact op met de pastores.  
Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar  
hij/zij dan verblijft? 
Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor 
bezoek. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte 
(laten) stellen?    

Namens het team van pastores   
     
Communie thuisbezorgen 
Er bestaat een mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen.  
Na opgave wordt er door een communie-brenger contact met u 
opgenomen, over hoe en wanneer dit plaats kan vinden. 
Als u prijs stelt op ziekenbezoek en/of Communie thuis, kunt u ons dat laten 
weten via ons eigen secretariaat tel. nr. 0546-571217. 
 

In de maand december wordt er Communie thuisbezorgd. 
Uw communie-brenger neemt hierover contact met u op. 

 
 
 
Urnenplaatsing of as verstrooiing 
Na een crematie kan de urn met de as van de overledene in een 
urnenkelder op het kerkhof geplaatst worden. 
Ook is er op het kerkhof een strooiveld waar de as uitgestrooid kan worden. 
Nabestaanden die hier gebruik van willen maken, of vragen hierover 
hebben, kunnen contact opnemen met Bert Evers tel. 0546-572651 
 
 

mailto:secretariaatwierden@gmail.com
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Kerkradio 
Ontvangsttoestellen voor de vieringen in de Sint Marcellinusparochie  
Parochianen die om gezondheidsredenen, of vanwege de leeftijd, niet in 
staat zijn om de vieringen in onze kerk bij te wonen, kunnen gebruik maken 
van de kerkradio. Door een abonnement te nemen, kunnen ze de vieringen 
thuis meebeleven. Deze worden allemaal live uitgezonden.  
Niet alleen in de weekenden, maar ook op alle andere dagen van de week.  
De ontvangst is bovendien storingsvrij. Veel parochianen maken al gebruik 
van de kerkradio. Toch is er nog plaats voor een aantal nieuwe 
aansluitingen. 
Wie hier belangstelling voor heeft, of er meer informatie over wil krijgen, 
kan contact opnemen met de beheerder van de kerkradio, Roy Verver, 
telefoon 06-25 03 60 33. De abonnementskosten van de kerkradio 
bedragen € 5,-- per maand, (automatisch) over te maken op  
IBAN-nr: NL 67 RABO 0354 8117 54.     
 

EN VERDER 

Oud papieractie KBS ‘het Galjoen’     
Op maandag 9 december wordt er weer oud papier  
ingezameld t.b.v. de leerlingen van basisschool ‘het Galjoen’.  
Op de parkeerplaats bij de Apotheek Wierden staat dan de 
container klaar om gevuld te worden. Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur zijn er 
mensen aanwezig om het papier van u in ontvangst te nemen. Het is 
vanzelfsprekend geen enkel probleem om het papier buiten de genoemde 
tijden te brengen. Namens onze kinderen alvast hartelijk bedankt! 
De Ouderraad-Oud papiercommissie van KBS ‘het Galjoen’ 

 
Oud papier Mariaschool                                                            
Op de  maandag 2 december 
houdt de oudervereniging van de Mariaschool  
haar maandelijkse actie voor oud papier.  
De opbrengst van de oud papieractie wordt  
gebruikt voor het organiseren van het sinterklaasfeest, de kerstvieringen en 
het schoolreisje en komt volledig ten goede aan de kinderen. U kunt uw 
oud papier deponeren in de container op de parkeerplaats aan de Bongerd. 
Van 18.30 uur tot 19.30 uur is hulp aanwezig. U kunt uw oud papier kwijt en 
wij zijn er blij mee.   Bij voorbaat onze dank.          De oudervereniging 
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Vastenproject 2025 
 
Alle kerken van Wierden hebben voor het jaar 2025 gekozen voor een 
vastenproject van de Stichting Kimon. De komende maanden zult u in de 
kerkbladen en elders meer lezen over het werk van de Stichting Kimon. 
Hierbij de eerste bijdrage van de stichting, geschreven door José Weijers, 
die indertijd in Hoge Hexel woonde. 
Hoe het begon…. 
 
Waar denkt u aan bij Zuid-Afrika? 
Misschien als eerste aan een land met 
een schitterende natuur? Aan het 
Krugerpark, aan het spotten van de 
‘big five’, aan de beroemde tafelberg 
bij Kaapstad?  
Het kan ook zijn dat u vooral denkt 
aan de apartheid. Het scheiden van 
de blanke en de zwarte bevolking. 
Aan deze apartheid kwam in 1990 
officieel een einde, maar de sporen ervan tekenen nog steeds de Zuid-
Afrikaanse samenleving, de ongelijkheid is ingesleten. Meer dan de helft 
van de Zuid-Afrikaanse bevolking leeft onder de armoedegrens. Dat is iets 
wat ik elke dag zie en ervaar sinds ik in Zuid-Afrika woon en werk.  

 
Ik, José Weijers (45), opgegroeid in het 
dorp Hoge Hexel en later verhuisd naar 
het nabije Wierden. 
In mij was al jaren het verlangen om iets 
voor anderen te mogen betekenen, 
vanuit mijn geloof, om hoop en vreugde 
te brengen op plaatsen waar dat zo nodig 
is. Tekenen en schilderen is mijn grote 
passie, hoe mooi zou het zijn als ik ook 
die passie voor anderen zou kunnen 
inzetten.  
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Toen ik voor een oriëntatie bezoek in Port Elizabeth was, een grote 
havenstad aan de zuidkust van Zuid-Afrika, ervaarde ik sterk dat dit de stad 
zou zijn waar dat verlangen een plek zou kunnen krijgen. En zo gebeurde 
het.  
 
Sinds 2019 ben ik via Stichting Kimon werkzaam in twee sloppenwijken van 
deze stad, in Missionvale en in Kleinskool. Nu ik zelf bijna dagelijks in de 
sloppenwijken kom en in deze stad woon, ervaar ik pas echt de diepte van 
de omstandigheden waarin de mensen, de kinderen, leven. Wat kan ik hier 
met mijn passie en creativiteit? Het antwoord ligt grotendeels in de 
helende werking van creativiteit en kunst, daarmee wil ik mensen, jong en 
oud, verder helpen. Op de muur van het Missionvale Care Centre staat het 
zo treffend: “I may be only one person, but I can be one person who makes 
a difference”. Ik ben misschien maar één persoon, maar ik kan wel één 
persoon zijn die het verschil maakt.  
 
Voor dit project kunt u al geld overmaken op NL 60 RABO 0354 8158 57 
t.n.v. St. Jan de Doper/ MOV Team of door deze QR code te scannen en 
een door u gewenst bedrag over te maken.  
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MEDEDELING VAN DE CARITAS-WERKGROEP 
Adventsactie 2024 

“Hij die meer had genomen, had niet te 
veel, en hij die minder had genomen had 
niet te weinig.” (2 Kor 8 : 1-15) 

De winter staat al weer voor de deur. In de donkere dagen voor 
Kerstmis vieren we de Advent ter voorbereiding op de geboorte van 
Jezus.  
Naast een tijd van bezinning staat de adventstijd ook in het teken van 
‘geven voor de medemens in nood’. In de afgelopen jaren is daar vorm 
aan gegeven door het inzamelen van levensmiddelen ten behoeve van 
de Stichting BOWIE. Dat gaan we ook dit jaar weer doen  
Er zijn veel mensen die het financieel moeilijk hebben. Soms zitten ze 
halverwege de maand al zonder geld en weten ze niet hoe ze de rest 
van de maand door moeten komen. Vaak komen ze daardoor in de 
schulden. Deze mensen kunnen hulp krijgen van Stichting Bowie in de 
vorm van een boodschappenmand, die elke twee weken door 
vrijwilligers bij hen thuis bezorgd wordt.  
Waar bestaat de adventsactie uit? Wat we van u vragen is om een 
klein gedeelte van uw boodschappen af te staan voor de Stichting 
BOWIE. Dat kunt u op verschillende manieren doen. 

• U kunt de levensmiddelen meebrengen als u een 
adventsviering bezoekt en in de mand deponeren in het 
voorportaal van de kerk; 

• U kunt de levensmiddelen tijdens de openingsuren van het 
secretariaat afgeven in de pastorie. 

We vragen u alleen levensmiddelen mee te brengen die in het 
volgende lijstje voorkomen: basisproducten: koffie, filterzakjes, 
koffiemelk, suiker, houdbare melk, boter, margarine, braadvet, 
groente in pot of blik, appelmoes, ingeblikt vlees of vis, ragout, rijst, 
bami, macaroni, spaghetti, kruidenmix, aardappelpuree soep, 
zilveruitjes, augurken, beschuit, pannenkoekmix, ontbijtkoek, jam, 
chocopasta, appelstroop en hagelslag; 
luxe producten: koekjes, snoep, chocola, chips, ranja, frisdrank, 
vruchtensap, fruitcocktail, mayonaise, curry, ketchup, instant pudding. 
Als u misschien liever geld geeft… dat kan ook. Stort dan uw bijdrage 
op bankrekening NL67 RABO 0354 8117 54 t.n.v. PCI Sint-Marcellinus, 
onder vermelding van Caritas Wierden.  
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Wereldlichtjesdag 

 
 
Sinds 1997 wordt elk jaar op de tweede zondag 
in december Wereldlichtjesdag gehouden. 
 ’s Avonds om 19.00 uur plaatselijke tijd worden 
wereldwijd kaarsen aangestoken ter 
nagedachtenis aan alle overleden kinderen.  
Zo gaat er die dag een krans van lichtjes rond de 
aarde. 
Dit jaar is dat op 8 december. 

 
Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Vriezenveenseweg in Wierden 
(toegang via de achteringang aan de Weusteweg) wordt die avond om 
19.00 uur een korte herdenking bij het gedenkteken “Voor het ongekende, 
maar niet vergeten kind” gehouden.  
 
Alle bezoekers krijgen aan het begin een kaars aangereikt. Mocht het 
lichtje uitwaaien dan is het handig als de mensen zelf een aansteker bij 
zich hebben; een zaklampje meenemen kan soms ook makkelijk zijn.  
Ter bestrijding van de onkosten staat er een bus. 
 
Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn of op die avond om 
19.00 uur thuis of op een andere plek een kaars aan te steken……. 

“opdat hun licht mag blijven stralen” 

Namens de Stichting Gedenk de dierbaren, 
Janny Rusch  
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Lichtjesavond gemeentelijke begraafplaats Wierden 
Maandag 30 december om 19.00 uur zal er opnieuw een herdenking op de 
gemeentelijke begraafplaats aan de Vriezenveenseweg te Wierden zijn.  
Deze lichtjesavond is voor iedereen die iemand verloren heeft.  
Dat kan heel kort geleden zijn, maar ook iets langer of misschien al heel 
lang. Voor de een zal de dierbare op die begraafplaats in Wierden liggen, 
voor een ander is de gedenkplek elders. Maar het gevoel van verlies delen 
de aanwezigen die avond met elkaar. Vooral in de donk’re dagen van 
december is het voor velen belangrijk te ervaren dat ze niet alleen zijn in 
hun verdriet. 
Met muziek, woorden en rituelen van licht worden overleden dierbaren 
herdacht.  
Alle bezoekers krijgen aan het begin een kaars aangereikt. Aan het eind 
van de plechtigheid kan men die naar het graf van een dierbare, de 
urnenmuur of de gedenkplek  “voor het ongekende, maar niet vergeten 
kind” brengen, waar het kaarsje tot in het nieuwe jaar brandt.  
Uiteraard is het ook mogelijk het lichtje mee te nemen naar een eigen 
gedenkplek.  
 
Zo vieren we samen 
wie ze waren 
en wat ze te vertellen hebben………………. 
 
Mocht het lichtje uitwaaien dan is het handig als de mensen zelf een 
aansteker bij zich hebben; een zaklampje meenemen kan soms ook 
makkelijk zijn.  
Ter bestrijding van de onkosten staat er een bus bij de uitgangen. 

Namens de Stichting Gedenk de dierbaren, 
Janny Rusch  
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Caritas: hulp voor mensen in nood 

Bij de Caritas kunnen medeparochianen terecht voor financiële en 
immateriële hulp.  

Wilt u hier zelf gebruik van maken of kent u iemand in uw omgeving die 
deze hulp goed kan gebruiken, laat het dan aan ons weten.  
Alle aanvragen worden discreet behandeld.  
U kunt ons bereiken door onderstaand antwoordstrookje in te vullen en in 
een gesloten envelop bij het secretariaat in te leveren of in de brievenbus 
van de pastorie te deponeren. Als u het woord ‘Caritas’  op de envelop zet, 
kunt u er verzekerd van zijn, dat deze alleen door iemand van de 
Caritaswerkgroep geopend wordt. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanvraag om ondersteuning 

Naam: ……………………………………………………………………. 

Adres of telefoonnummer:……………………………………………… 

Aard van de gewenste hulp:…………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wilt u het werk van de caritas steunen? 
Stort dan uw bijdrage op bankrekening NL67 RABO 0354 8117 54 
t.n.v. PCI Sint-Marcellinus, onder vermelding van Caritas Wierden. 
Financiële begeleiding door budgetmaatjes 
In deze tijden van economische crisis komen steeds meer mensen in 
financiële nood. Als ze in de schuldsanering terecht komen, moeten ze vaak 
jarenlang van een inkomen leven dat ver onder het sociaal minimum ligt. 
De gezamenlijke kerkgenootschappen in Enter en Wierden hebben in 2010 
de stichting BOWIE opgericht met als doel het begeleiden en ondersteunen 
van mensen die het financieel zwaar hebben. Hier zijn zo’n 20 vrijwilligers 
tot budgetmaatjes voor opgeleid. Zij staan de mensen belangeloos en 
kosteloos met raad en daad bij om deze moeilijke periode door te komen. 
Jaap Krikke, coördinator, is telefonisch bereikbaar onder nummer 
 06-10043380. De stichting is ook per e-mail te bereiken via de website 
www.bowie.nu.  

http://www.bowie.nu/
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RAAD VAN SINT JAN 
Voorzitter Bert Evers  
 Tel. nr. 0546-572651  
Secretaris Annie Jansen. Tel.nr: 06-57075826 
 kissum1@kpnplanet.nl 
 Postadres: Raad van Sint Jan 
 Stationsstraat 20  7641 BW Wierden 
Penningmeester Jolanda Henning 
Bouwzaken en financiën  Lucas Boshove 
Algemeen lid        Ilse Lesscher 
 
Voorzitter parochiebestuur St. Marcellinusparochie    

Vicaris Cornelissen cornelissen@aartsbisdom.nl 
Bereikbaar via parochiesecretariaat Enter 0547-381386 

 
Pastoraatgroep bereikbaar via het secretariaat. 
Annie Jansen, Riky Wissink, Harrie Eidhof, Bernadette Kamp,  
Marinka ten Thije en Ruben Wanink. 
 
Locatiesecretariaat:  Tel. 0546-571217 secretariaatwierden@gmail.com 
 
 
Inleveren gebedsintenties en kopij 
Artikelen, inzendingen voor vaste rubrieken en reacties kunt u inleveren bij 
het secretariaat of deponeren in de brievenbus. Bij voorkeur per e-mail, als 
bijlage in Word bestand. De redactie kan alleen reageren op ingezonden 
brieven als de afzender bekend is. 
De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor artikelen te verzorgen 
op een door haar gewenste wijze en kan derhalve in voorkomende gevallen 
een artikel weigeren, indien één en ander niet overeenkomt met de 
doelstelling van dit blad. 
 

Gebedsintenties, mededelingen voor de liturgische agenda en kopij voor de 
volgende editie van de St.Jansklok inleveren vóór: vrijdag 13 dec. 2024 
 vóór 12.00 uur  (jan. 2025)  secretariaatwierden@gmail.com 

mailto:kissum1@kpnplanet.nl
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