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Antonius van Paduakoor 
 

Onze geloofsgemeenschap Antonius van Padua kent een rijke historie van koren. 102 jaar 
geleden werd het Herenkoor opgericht. Het dameskoor volgde 40 jaar later en het gemengde 
Antoniuskoor  bestaat 54 jaar.  Daarna volgde het jongeren koor Quo Vadis. 
En er zijn nog een aantal jaren enkele jeugdkoortjes geweest. 
De oprichting van het dameskoor had ook een praktische reden. Voordat de Avondwake 
ontstond was er vanaf de dag van overlijden van een medeparochiaan, iedere avond tot de 
dag van de uitvaart “rozenkrans bidden” waarin koster Dieks van Rhee voorging. 
De familie en overige parochianen namen dan plaats links achter in de kerk, dit duurde totdat 
de Avondwake werd ingevoerd. 
Omdat bij uitvaarten steeds meer werd gezongen en de meeste heren overdag werkten 
werden deze steeds meer gezongen door het Dameskoor, die ook soms de weekendvieringen 
ondersteunden. 
De laatste 12 jaren zong het Dameskoor voornamelijk Avondwake’s - Uitvaarten en 
Huwelijksvieringen, zo ontstond de naam  het ‘Rouw- en Trouwkoor’ 
Na het Vaticaans concillie midden jaren zestig werden de vieringen ook Nederlandstalig, 
draaide de priester zich om, ging voor aan de altaartafel, nu met zijn gezicht naar de gelovigen 
gericht.   
Het zingen van Nederlandstalige missen en liederen nam steeds meer toe. 
In het verleden werd er door het Herenkoor ook eigenlijk alleen maar Latijn of Gregoriaans 
gezongen, in de latere jaren werden dat steeds meer Nederlandstalige missen en liederen. 
Wel worden ook nu Latijnse missen nog regelmatig gezongen. 
Het gemengde Antoniuskoor werd in 1970 opgericht door dirigent Hendrik Woesthuis. 
Daarna was Frans van Rhee vele jaren dirigent,  hij was kundig  en geliefd , helaas overleed hij 
op veel te jonge leeftijd op 10 oktoker 1995. 
Hierna zijn er in de loop van de jaren verschillende dirigenten en organisten geweest. 
 
Op 1 januari 2018 zijn het Dameskoor, Herenkoor en Antoniuskoor samen  gegaan onder de 
naam Antonius van Paduakoor, onder de bezielende leiding van dirigente Herma Jalink en 
organiste Mariët Nikamp.   
Het is heel fijn dat dit samengaan van  koren met toch wel ieder zijn eigen cultuur en repertoire  
al weer heel wat jaren goed en gezellig verloopt met veel inzet van iedereen. Ook 
ondersteunen we maandelijks vieringen in verzorgingshuizen in onze gemeente, De Parallel, 
Hoge Es, De Blenke en Krönnenzommer. 
De kerkgang van onze parochianen is de afgelopen jaren fors afgenomen en dat heeft ook zijn 
weerslag op de koren, het lukt niet meer om nieuwe leden te werven. 
De gemiddelde leeftijd van het Antonius van Padua Koor is75 jaar. 
Het koor had in 2018   52 leden een paar jaar later 41  en nu nog maar 29 leden. 
Het zal duidelijk zijn dat in de nabije toekomst de teruggang in ledental gevolgen zal hebben, 
of en hoe het koor de vieringen nog kan blijven ondersteunen. 
 


